ERE mm e 
T- Cmd t 
tarafindan bağışlanmıştır 


TÜSTAV 


T'K'P'nin radyosundan ihbar ettiği 
devrimci 
ZEKİ ERGİNBAY 


FAŞİST 
KAATİLLERCE 
KATLEDİLDİ 


Geçtiğimiz 


günlerde 
bir devrimci daha faşist 
cellatlar tarafından katledildi. Katiller Zeki Er 


ortaya çıktı. © 

Bu faşist saldırılar 
sistemli bir hale gelmiştir. Özellikle son ü 
lerde devrimcilere, yurtseverlere, halka yönel- 


ginbay'ın cesedini bir 
yol kenarına bırakarak kaç 


tular. İnşaat “mühendis tilen saldırılar 'profesyo 
leri odası yayın organı > nelce; ustaca düzenler 
"Teknik Güç" ~ dergisinin miştir: Yol. ortasında, 


yazı İşleri müdürü olanZe 
ki Erginbay 15 gün “kadar 
evvel faşistler tarafından bilinmeyen bir yereka 


otobüs duraklarında. 'devrimciler kurşunlanmakta - 
dirlar, 

Bugün faşist diktatör- 


çıyılmıştı. Ailesinin ve lük profesyonel © cinayet 
arkadaşlarının bütün çaba şebekeleri örgütlemiştir. 
larına ve * başvurularına (Bunların arkasında CİA ve 


rağmen ne nerede - olduğu 
belli olmuş ne de olay gü 
gün ışığına çıkmıştı. Bir 
yol kenarında © tesadüfen 
cesedi bulunan Erginbay'a 


onun gibi karsı-devrimci, 
halkların devrim . mücadelesini boğmak için “oluşturulmuş, bütün faaliyet 
leri "kan ve entrika" o- 


yapılan otopsi sonunda lan.diğer şebekeler varyakın'mesafeden, kalbin- “dır. Türkiye'deki | gibi, 
denvurularak öldürüldüğü De,sa,7'de 


Kitle bağlarimızı sağlamlaştıralım, 
Örgütlenmemizi güçlendirelim 


Faşist saldırının artmasına, revizyonist ihanete ve reformist uzlağracılığa rağmen halk hareketi yükselmeye devam ediyor. Okuldaki faşist baskı, Doğu'da milli zulmün, halka karşı © girişilen 
bir saldırı, fabrikada ücret artışı isteği ,kısaca- 
Sı küçücük ekonomik veya siyasi muhtevalı bir olay 
bile yepyeni güçlerin yığın eylemlerine katılması- 
nın yolunu açıyor. Yükselen devrim dalgası hergün: 
birlerce insanın mücadele azmini biliyor. Her yeni 
mücadele çoğu zaman kendiliğinden © örgütlenmeleri 
Grtayaçıkarıyor.Kalk mücadele etmek için ne tarzda 
Olursa olsun biraraya geliyor, Gün geçmiyorki herhangibir köyde veya mahallede yeni bir dernek ortaya çıkmasın Ancak bu örgütlenmelerin genel hite- 
Jiği merkezilesmekten uzak, mahalli, geri ve kendiliğinden olmasıdır. 

Zaten bugünkü hareketin kuvveti kitlelerin đa- 
ha azimli ve kararlı olarak mücadeleye atılmasın- 
dan; zayıflığı ise proleter devrimcilerin ku gücü 
örgütleyememesinden gelmektedir. 

Kitle hareketinin bu devrimci yükselişi proleter devrimci harekete büyük sorumluluklar yüklemektedir. Pugün kitlelerin hareketini & Kucaklayabilmek * ve bunları yaygınlaştırabilmek için daha 
fazla örgütlenmeye ihtiyaç var. Ama halk kitlelerinin mücadelesinin ve örgütlenmesinin önünde 


revizyonizm, reformizm ve kendiliğidencilik büyük 


engeller olarak duruyor. 

Revizyonistler örgütsüz ama örgütlenme isteği 
ve mücadele azmi ile dolu kitleleri kendi sosyal- 
faşist emellerine alet etmek için biraraya getirmeye çalışıyorlar. Revizyonistler £ örgütledikleri 
Kitleğesim bu düzenin temellerine ( vurmarası için 
de onları mücadeleden alakoynayâ azami çaba gösteriyorlar. Ama revizyonistler tepeden inme © ele 
geçirdikleri kitle örgütleri dışında, halka örgüteme-ve: ku örgütlenmiş gücü kendi yedekleri haline 
getirmede geridirler. Dünyanın birçok ülkesiyle 
karşılaştırıldığında Türkiye'de revizyonistlerin 
kitleleri etki altınâ alma ve örgütleme (yolunda 
büyük adımlar atamadığı görülüyor. Proleter devrimci hareket halkı örgütleme konusundan her türlü 
Oportünist siyasi akımla ve revizyonizmle yarış ha 
Jindedir. Bu, revizyonizmin özellikle işçi sınıfı 
hareketine hakim olduğu birçok ülkeye göre elbette 
daha olumlu bir durumdur. Önümüzdeki mücadele döneminde gelişmeleri belirleyecek olan bu yarışın 
kimin tarafından kazanılacağıdır. 

Reformizm de halk kitlelerinin dağınik, ve ërgütsüz kalmasının en önemli nedenlerinden biridir. 
Herşeyden önce reformizm halkın - mücadelesini ge~ 
lip geçici ve öforicu hayallerle kısıtladığı için 
devrimci mücadelelerin ve devrimi O örgütlenmenir 
önünde engel teşkil etmektedir. İkinci olarak reformizm, halkın bu köhne düzeni yıkma yolunda attığı adımlaf'ın devrimci bir örgütlenmeyle © pekişmesinden korktuğu ve sıkıca binleşmemiş kir halkın 
kendi reformcu siyasetine daha rahatça hizmet edeceğinden'dolayı halkın örgütlenmesini engelliyor. 

Ama halk hareketinin bunlardan da önemli zaafı dağınıklığı ve kendiliğindenciliğidir. özellikle işçi sınıfı hareketi ile sosyalizm büyük ölçüde 
kendi yollarında ayrı ayrı yürümektedir. Bu Avm. 


De,sa.7'de 


ASS 
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ANKARA'DA DEVRİMCİLER 
SOSYAL FAŞİST İHANET 
ÇEMBERİNİ KIRDI. ! 


Ankara'da ,5 Ocak 
martesi günü, Tandoğan Meydanından başlatılan ve  Kurtuluş'ta sona eren, "Ekonomik 
ve Demokratik Haklar" o âdi 
altinda düzenlenen miting: ve 
yürüyüş, sosyal emperyalizmin 
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mms Kafsayının 2'ye veya 14'e yükseltilmesi çözüm değildir. sma 


KM ean TE 


Cu- 


işbirlikçileri olan sahte T"K"P, 
İGD ve TSİP'li sosyal faşi 
lerin karşı devrimci niteliğini 
bir kere daha açık bir biçimde gösterdi. Sosyal faşistler 
mitinge katılan devrimci -yurtsever öğretmen ve memurlara 


onların devrimci mücadelesini 
bastırmaya çalıştılar . 


Yıllardır sendika 
ve toplu sözleşmeli grev hakkından yoksun birakılan öğretmen ve memurlar,son ay - 
larda MEYAK kesintileri, çeşitli vergiler vb. yollarla daha 


kurma 


da çok sömürülmeye; faşist 
saldırılarla iyice sindirilmeye 
çalışılıyordu. İşbirlikçi hakim sınıflar, halkımızın diğer 
kesimlerinde olduğu gibi, öğretmen ve memur kitlesi üzerinde de azgiri'bir baskı © ve 
zulüm uyguluyor, onların ekonomik -demokratik , haklarını 

daha da kısıtlemâ yolunu“ tu= 


Gerçek kurtuluşumuz, sömürü ve zulüm düzeninin tüm olarak 
ortadan kalkmasıyla, Ulusal Demokratik Halk Devrimi'nin başarısıyla mümkün olacaktır 


Emekçi memurlar ! 
Kurtuluş kendi ellerimizdedir! 


Emekçi memur kitleleri! Faşist diktatörlüğün gespettiği demokratik haklarımızı geri almak 
ve en başta grevi toplu sözleşmeli sendika hakkı olmak üzere 
yeni demokrafik haklar elde etmek için mücâdele edelim! 


Günlerdir, haftalardır 
emekçi memur kitlelerinin önümüzdeki bir yıl içindeki yaşama şartlarını 
belirleme konusunda birku 
mardır sürüp gidiyor. Faşist M partileri, hem emekçi memur kitleleri üze 
rinde sömürü ve zulmü da= 
ha da ağırlaştırarak sürdürebilmek, hem de memur 
kitlelerindè düzene karşı 
gelişen muhalefeti bastırabilmek ve kendilerini 
memırlara şirin gösterebilmek için binbir takla 
atıyor. Faşist MC partileris memur kitlelerinde 
bu düzen içinde emekçilerin yaşama şartlarının iyileştirilebileceği konu- 
Sunda hayaller yaratmaya 
çalışıyorlar. Reformist 
QP ve revizyonistler de 
bu çabalarında faşistlere 
yardımcı oluyorlar. 


1977 Bütçe Yasâfısı'n 
da memur maaş - katsayıları 9'dan 10'a çıkartılınca, ağırlaşan hayat palalılığı karşısında bu komik artış, memur kitlelerinin ve demokratik kamuoyunun büyük tepkisiyle 
karşılaştı. Bu noktada 
faşist MC apartileri' politik çıkar hesaplarıyla 
birbirlerine girdiler, 

AP'lilerin çabasıyla 
katsayı 11'e yükseltilince MSP, katsayının 12 olması gerektiği o yâygarasına başladı. Faşist MC’ 
nin başı Demirel ise "mesele istemekle bitmiyor, 
bu kaynak meselesidir" di 
yor. Milyonlarca liralık 
vergi iadeleri için, parlamenter maaşlarının bir 
anda 10 biner lira arttırılması için ve kendi politik çıkarları için bütçeye ekledikleri >- fazla 
harcamalar için kolaylıkla kaynak bulabilenler,iş 
emekçilerin yaşama şartlarının iyileştirilmesime 
selesi olunca utanmazca 


kaynak yokluğundan sözedi” 


yorlar. MSP ise politik 
çıkarlarını korumakta ka~ 
rarlı görünüyor eve bütçedeki AP'ye ait bakanlık 
ların harcamalarından kay 
nak aktarması yaparak da 
olsa katsayının 12 olmasım istiyor. 


Parlamenter maaşları 
konusunda Demirel karşısında puan kaybeden refor 
mist Ecevit hemen cankurtaran simidi gibi buna sa 
rıldı. Katsayının 12 olması için MSP'yi destekleyeceğini açıkladı. Bu, 
CHP reformculuğunun düzen 
savunucusu karakterini'bir 
kez daha ortaya seriyor. 
Bozbeyli'nin DP'si de hèmen destekleyenler arasına katıldı. 

Halk düşmanı revizyonist hainler de hemen "me 
murun yoksullaşmaması için katsayı enaz 21 olmalı" diyerek halk muhalefetini bastırmak ve emekçi halkın mücadelesini 
sömürü düzeninin sınırları içine hapsetmek için 
kendilerine düşen görevleri üstlendiler. Bir taraftan da takındıkları 
sahte "sosyalizm" maskesini bir süredaha taşiyabilmek ve emekçi kitlelerin çıkarlarını savunuyor pozlarını sürdürebilmek için katsayının 14 òl 
ması gerektiğini yarım ağızla söylüyorlar, 

Faşistlerin, reformist 
lerin ve revizyonistlerin 
bütün bu yaygaraları neye 
hizmet etmektedir? . Emekçi memur kitlelerinin bilinçlerinin çarpıtılması- 
ha ve mevcut düzen içinde 
düzeltmelerle © (örneğin 
katsayı artışlarıyla) so~ 
runlarının çözülebileceği 
ve daha iyi yaşama şartla 
rına kavuşabilecekleri ha 
yallerinin yaygınlaşma- 
Sına hizmet etmektedir.Oy 
Sa katsayının 12 veya 14. 
olması veya dahada artması memur kitlelerinin 


sorunlarını çözemez. Bütün bunlar yilda $ 50' ye 
varan ve her gün daha da 
azgınlaşan fiyat artışları karşısında mutlak olarak dahada yoksullaşmamızı Öl Z. Daima daha rE] ilkesine 
dayanan emperyalistlerin, 
sosyal-emperyalistlerin 

işbirlikçilerinin sömürü 
ve yağma düzeni varlığını 
sürdürdükçe gittikçe daha 


da yoksullaşmaktan kurtularayız. 

Yoksul emekçi memurlar! 


Herşeyden önce geleceğimizi şunun veya bunun 
katsayıyı — yükseltmesine 
bağlı olmaktan çıkaralım. 
Kendi geleceğinize kendimiz sahip çıkalım. Gerçek 
kurtüluşumuzun işçi sınıfx öncülüğünde Ulusal Demokratik Halk Devrimi'nin 
zaferiyle, bu sömürü ve 
Zulüm düzenini kökünden 
yok ederek sağlanacağını 
bir an bile unutmadan, 
kısa vadeli demökratik ta 
leplerimiz için örgütlü 
olarak mücadele edelim. 
Bunun için: (TÖB-DER, TÜM- 
DER, V.S. gibi) demokratik mücadele örgütlerimi— 
zin-yönetimlerini. Rus işbirlikçisi revizyonist ha 
inlerden temizlemek için, 
Amerikancı faşist diktatörlüğün gasbettiği ve or 
tadan kaldırdığı demokratik örgütlenme ve mücâdele olanaklarımızı yeni 
den kazanmak ve en başta 
grevli, toplu sözleşmeli. 
sendika hakkı olmak üzere 
yeni demokratik hak ve öz 
gürlükleri söküp almak için kararlılıkla mücadele edelim. Kurtuluş kendi 
ellerimizdedir. 

* YAŞASIN GREVLİ TOPLU 
SÖZLEŞMELİ SENDİKA 


HALKIN MÜCADELESİ FAŞİZMİ VE 


SOSYAL FAŞİZMİ YERLEBİR! EDECEKTİR ! 


TÖB-DER, TÜM-DER 
TÜTED'İN DÜZENLEDİĞİ 
“EKONOMİK VE DEMOK- 
RATİK HAKLAR MİTİNG VE 
YÜRÜYÜŞÜ"NDE REVİZYO- 
NİSTLER, POLİSE İHBAR 
EDEREK DEVRİMCİLERİN Mİ- 
TİNGE KATILMASINI ÖNLE- 
MEYE ÇALIŞTILAR. BAŞARA- 
MAYINCA, POLİSLE BİR- 
LİKTE DEVRİMCİLERE KARŞI 
TAŞLI-SOPALI-SİLAHLI SAL- 
DIRIYA GİRİŞTİLER. 


RILARA SEYİRCİ KALARAK 
HALKA DEĞİL, HALK DÜŞ- 
MANLARINA YARDIM ET- 
MİŞ OLDULAR. 


VE 


DEVRİMCİLERİN YETERİN- 
CE ÖRGÜTLÜ OLMAYIŞI VE 
DİSİPLİNLİ BİR KATILMANIN 
SAĞLANAMAYIŞI, DEVRĪM- 
CİLERİN MÜCADELESİNİ ZA- 
AFA UĞRATTI. BUNA RAĞ- 
MEN, DEVRİMCİLER, BÜTÜN 
SALDIRILARA KARARLILIKLA 
KARŞI KOYDULAR, SOSYAL 
FAŞİSTLERİN. TERTİPLERİNİ 
BOŞA ÇIKARDILAR. 


“ORTA YOLCULAR, DEV- 
RİMCİLERE YAPILAN SALDI- 
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HALKIN 
KURTULUŞU 
İKİNCİ 
MÜCADELE YILINDA 


Gazetemiz, HALKIN KURTULUŞU'nun ilk sayısının 
çıkmasından bu yana bir yıl geçti. 2 Şubat 1976 gü 
nü yayınlanmaya başlayan HALKIN KURTULUŞU. 17. sayısıyla 18. sayısı arasında yayınına yaklaşık iki 
aylık bir ara vermek zorunda kalmıştı. j 

HALKIN KURTULUŞU; daha yayınlanmaya başlayacağını duyurduğu andan itibaren işbirlikçi hâkim 
sınıfların azgınca saldırılarına uğramaya başladı. 

İşbirlikçi tekelci burjuvazinin elinde ve kont 
rolünde olan dağıtım şirketleri HALKIN KURTULUŞUnu dağıtmayı reddettiler 

Gazetemizin bütün sayıları daha satışa çıkar 
çıkmaz, toplatıldı. 8. sayımızla birlikte yayınlanan PARİS KOMUNU! ekinden, 18. sayımızdan sonra yayınladığımız bütün broşürler ve 1977.yılı ( takvimine kadar HALKIN KURTULUŞU'yün bütün yayınları iş 
birlikçi hâkim sınıflar tarafından toplatıldı. 

HALKIN, KURTULUŞU'nu Susturmayı amaçlayan baskı. 
ve saldırılar, gazetemizi basân matbaacılar, mücellitler; dağıtan ve satan kitapçı ve bayiler üzerinde de sürdürüldü. Matbaacı ve © mücellitler, 
işbirlikçi hâkim sınıfların polisi tarafından tehdit edildiler, I-fukeye çekilerek yıldırılmak,HAl- 
KIN KURTULUŞU'nun işlerini yapmaktan . caydırılmak 
istendiler. Gazetemizi emekçi halkımıZâ “ulaştıran 
proleter devrimciler, kitapçılary“bayiler "karakollarda, emiyet müdürlüklerine#Çekilerek işkenceye 
yatırıldılar, tehdit edildiler, HALKIN KYRTURUSU' m: 
Satmamaları için zorbalıkla korkutulmafi steiler. 
Çeşitli şehirlerde, ilçelerde, KÖyüküleiü HALKIN 
KURTULUŞU 'nu .sattıklekisiç Lrf Silici butuklandı, “faşist savdilafih giye Bel yida 
varan”hapis cezasiiikeepleriii akıla ar. 

HALKIN Sa, ARL çin elle” 
erimi e yibalığa başvurmalarının kâr 
enan ere hah» düdmanları/, gözüdönmüşcesine 
ven Ek T Erti oar aradfiğr. Gazetömizin 
eski SANRA gaari “et7li ördüt" suç- 
Jamal ağlâ aypaföa zindanlara yatifildılar, Pugün de;Mazötemiğin saf, kendi çıkarttıkları 
yasalara &ghi aykırı yollarla, askeri mahkeme 
eliyle tütuklamak için çâlışıyorlar. 

Halk düşmanlarını" bu kadar korkutan, kendi yasalarını dâhi Çiğneyecek şekilde azgınca saldırma- 
ya iten, HALKIN KURTULUŞU'nun proleter, devrimci 
siyasetinin işçiler, köylüler, öğretmenler, öğrenciler, memurlar, bütün emekçi halk saflarında &- 
nünde durulamayacak biçimde yaygınlaşması, benim“ 
Senmesidir. HALKIN "nun, her hafta, yirmiyedibinle' otuzbin arası basılması, birçok şehir” 
merkezi, ilçe ve köyde, günlük gazetelerden de 
fazla okunmakta oluşudur. Emekçi halkımızın FALKIN 

"na sahip çıkışı, omm savunduğu proleter 
devrimci düşünce etrafında hizla (o kenetlenmekte 
Oluşu, Amerikancı faşistlerin sosyal erperyalizmin 
işbirlikçisi sosyal faşistlerin yüreklerindeki kor 
kuyu ve HALKIN KURTULUŞU'na yönelttikleri saldırıları arttırmaktadır. Ama emekçi halkımızın her bakımdan gösterdiği engin destek ve devrimin zaferi- 
ne olan sarsılmaz inancımız bugüne kadar olduğu 
gibi, bugünden sonrada halk düşmanlarının saldırı 
ve baskılarını boşa çıkartacak, HALKIN © KURTULUŞU 
Yayınını sürdürecektir. 

HATALARIMIZDAN ARINARAK GELİŞİYORUZ.. 

HALKIN KURTULUŞU Eğilen ve sömürülen kitlelere 
seslenen, onların mücadelesinin bir pöxçası ,halkın 
mücadelesinin öğrencisi ve öğretmeni olmayı amaçlayan bir gazetedir. Gerek, bu görevi layıkıyla 

Desa, 7'de 


CHP yönetiminin 
herkesle işbirliği 
çağrısı 


İSTANBUL 780 
KONYA (Karaman Ereğli) 359 
Hopa-RİZE 377 
KASLATYA 

(Merkez, Arguvan, Akçadağ, 

Pötürge, Hekimhan ) 513 
Şarkikaraağaç-ISPARTA > 32 
DENİZLİ 296 
NİĞDE Cezaevi 195 
HİĞDE (Merkez, çamardı) 297 
KIRŞEHİR (Merkez, Karacaören) — 121 
Gayırlı-ERZİNCAN 65 
SAMSUN 49 
Iskenderun- 179 
MARDİN 200 
MERSİN 629 
Göynücek-AMASYA 33 
TOKAT (Merkez, Zile) 364 
Sungurlu-ÇORUM 59 
ADANA (Merkez, Geyhan) 332 
ADANA Cezaevi 18 
ANKARA — 1751 
Hazllli-AYDIN 206 
KARS 


(Merkez, Sarıkamış, Ardahan) — 1669 
YENİCE Gazetesi-Harabük — — 11 


K.MARAŞ (Merkez, Pazarcı 


(Şarkışla, Karözü, çapın) ——— 465 


İZMİR (Merkez, Urla) 


1759 


MUĞLA (Merkez, Marmaris) — 84 


Havran-URFA 126 
HOLLANDA 159 
BALIKESİR 

(Ayvalık, Burhaniye) 202 
KÜTAHYA 7 
Geldiği ver bilinmeyen 1725 
Toplam 13.355 


Geçen Haftanın Toplamı — 54.838 


GENEL TOPLAM 


68.193 


*maktadır. İkincisi, 


CHP Genel Yömetim Kurulu ve TBM Ortak Grup 
Yönetim Kurullarının Genel Başkanı Bülent Ecevit 
in başkanlığında yaptıkları toplantı sonunda yayınlanan bildiride; demok 
rasinin korunması, iç 
rışın sağlanması. için 
ister solda ister © sağda 
bulunsun herkesle ve her 
kuruluşla bu uğurda işbir 
liğine de hazırdır." 
nilmektedir. 

CHP yönetiminin bu kararı faşist diktatörlüğü 
gözlerden gizlemeye yara- 
CHP 
yönetimi "ister solda, is 
ter sağda bulunsun" diyerek halkın can düşmanı güç 
leri demokrasi güçleri içinde göstermeye çalışmaktadır. CHP'nin "sol" 
diye kastetdiği Ecevit'in 
ağzından "akıllı sol" ola 
rak ilan ettikleri revizyonistlerdir. CHP yönetiminin çeşitli Hakim sımf partileri, kişi ve ku 
Tuluşları ile ittifak kur 
ma çabası halka ihanetin 


Halk üzerinde azgınbir 
terör estirilirken, sadece son on gün içinde dokuz devrimci ve yurtsever 
katledilmişken, elektrik, 
son, falaka (o “işkencenin 


her çeşidi sürdürülürken, 
halkın her türlü örgütlerme, yayın aliet 
binbir yolla engellermeye 
çalışılırken, hatta CHP 
ilçe merkezleri bile saldırılarla tahrip edilirken CHP yönetiminin hala 
demokrasiden söz etmesi 
kitleleri uyutma, işbirlikçi hakim sınıflara hiz 
met siyasetidir. 


Yurdumuz emperyalizme 
bağımlı geri bir ülkedir. 
Bu nedenle yurdumuzda demokrasi hiç bir zaman ger 
çekleğmemiştir. Demokrasinin gerçekleşmesi, emperyalizmin işbirlikçi 
kapitalizmin ve feodal ka 
lıntıların tasfiyesi ile 
mümkündür. Bugün emekçi 
halkın hedefi faşist diktatörlüğün yıkılması, demokrasinin gerçekleştiril 
mesidir. CHP'nin işbirliği önerdiği Korutürk'ler, 
DP, ve sosyal-faşistler gö 
zü dönmüş halk düşmanlarıdır, Hakim sınıfların 
temsilcileridir. 


CHP'li kitleler ve bütün halk CHP yönetiminin 
faşistlerle, © sosyal-faşistlerle işbirliği, işbirlikçi hâkim sınıflara 
Uşaklık siyasetine karşı 
mücâdele etmelidir. 


HALKIN KURTULUŞU/Sayfa 2: 


BÜTÜN ÜLKELERİN İŞÇİLERİ 
VE EZİLEN HALKLAR BİRLEŞİN 


KONUŞMAMIZA BAŞLAMADAN EVVEL, ARKADAŞLARA GAZE- 


TEMİZİN DAHA ÖNCEKİ SAYILARINDA ÇIKAN 


-İSPANYA 


İLE İLGİLİ HABERLERİ VE.DEĞERLENDİRMELERİ OKUYA 


RAK TERCÜME ETTİM. 


SORU: Gazetemizde yer 
alan İspanya'daki mücadeleler, İKP(M-L) ve “FRAP. 
hakkındaki değerlendirmeler hakkında ne düşünüyor 
sunuz? 

CEVAP: Gazetenizin İspanya'daki devrimci mücadeleye iiişkin olarak yaz 
dığı yazılar ve yorumlar 
son derece doğru. Gazetenize ve Türkiye halkına, 
İspanya devrimine karşı 
duyduğu ilgi ve destek 
dolayısıyla teşekkür ederiz, 


“İç savaşta, cumhuriyetin 
en büyük hatası: 
Savaş başlar başlamaz 


— — 
yecek ve giyeceğin üretil 
mesi için halkın daha faz 
la çalışması , icabediyordu. Oysa anarşistlerin zor 
laması ile alınan bir kararla, çalışma saatleri 
haftada beş gün ve günde 
8 saate indirildi. Bu karar ülkenin o gün içinde 
bulunduğu samut duruma 
taban tabana zıt ve Cumhuriyetçi güçlerin zayıflamasına neden olan birka 
rardı. 


“Cumhuriyetçiler, bütün 
güçleriyle çarpışmalarına 
rağmen, güçlü bir 

halk ordusu ve 


halkı silahlandırmamaktı” birleşik cepheye önderlik 


SORU: İç savaş hakkında kısaca bilgi verirmisiniz? 

CEVAP: İç savaş 1936" 
da faşist güçlerin Franko'nun öncülüğünde hârekete geçmesi ile başladı. 
Başlangıçta Cumhuriyet, 
Franko'nun, güçlerini küçümsedi. ve ona gereken önemi Vermedi. Bu durum, 
Franko'nun giderek güçlen 
mesine neden oldu. Başlangıçta Cumhuriyetçilere 
hiç bir dış yardım gelmi— 
yordu. Fakat Hitler ve 
Mussolini'nin oFranko'ya 
yaptıkları her türlü yardmdan sonra bazı Avrupa 
ülkeleri ve Sovyetler Bir 
liği'de Cumhuriyetçilere 
yardım etti. Fakat daha 
sonra yapılan bir anlaşma 
ile Batı Ülkeleri "ne Cumhuriyetçilere ne de faşistlere yardım etmeme" 


kararı aldılar. Fakat ge- 


zıldığı bir kavgadır. 


rek Hitler'in gerek Mussolini'nin gerekse ABD" 
nin faşistlere yardımı 
devam ediyordu. 
Cumhuriyet'in eù büyük hatası savaş başlar 
başlamaz halkı silahlandırmamaktı.Daha sonra düzenli bir halk ordusu kur 
mamakla ikinci önemli bir 
hata işlendi. Tüm hal 
işçiler, köylüler | büti 
güçleri ile Franko'nun 
Hitler'in, Mussolini'— 
nin faşist ordularına kar 
şı kahramanca savaşmasına 
rağmen, örgütlü değildi 
ve yeterli silah ve malze 
meden yoksundu. Oysa yüksek rütbeli generallerin 
çoğu, Franko'nun yanına 
geçmişti. Ve Franko düzen 
li, silah ve gereç bakımundan iyi donatılmış 
bir ordu ile savaşıyordu. 
Batılı devletlerin yardımı kesmesi ile Cumhuriyet 
çilerin durumu daha da 
güçleşti. Halkın savaşma 
gücünün düşmesine anarşistlerin zorlamasıyla alınan bir kararda etkili 
oldu. Savaş için gerekli 
olan, silah, malzeme yi- 


edebilecek güçlü bir 
işçi sınıfı partisinin 
olmaması ve yönetim 
eksikliği nedeniyle 

iç savaşı kaybettiler” 


Cumhuriyetçilerin en 
büyük eksikliklerinden bi 
risi de, hükümette © yer 
alan partiler arasındaki 
anlaşmazlıklardı, Her par 
ti başka bir yöntem öneri 
yor, kimsene yapacağını 
doğru dürüst bilmiyordu. 
Bu kargaşalık cumhuriyet 
çi güçlerin' zayıflamasına 
neden oluyordu. 

21 Temmuz 1936'da başlayan savaşta, faşistler 
üç dört gün içinde Madrit'te olacağız diyorlardı. Cumhuriyetçiler “ise 
'Faşistler Madrit'e sokul 
mayacak' sloganı altında 


İspanya iç savaşı 


faşizme karşı mücadelede nice yiğitlik örnekleri- 
nin verildiği, nice kahramanlık destanlarının 


yar 


en büyük güçlerini Mađrit'e yığdılar. Elbette 
Madrit'e üç, dört gün içinde giremediler. Ama 
güçlerin Madrit'e yığılışı, faşistlerin ülkenin 
geri kalan kısımlarında 
daha rahat hareket.. etmelerine'neden oldu. Madrit 
istikametindeki ilerleyiş 
durdurulunca, savaş daha 
çok: Kuzey'e, ; Bask'ların 
yaşadığı Aragon, Bilbao, 


e 7 


EZER İSPANYA KOMÜNİST PARTİSİ (M-L)NİN TEMSİLCİSİ İLE KONUŞTU 


"Parti önündeki devrimci adımı, demokratik devrim olarak tespit etmiştir. Devrimden çıkarı olan sınıflar, başta 
işçi sınıfı olmak üzere,şehir ve köy küçük burjuvazisi ve milli burjuvazidir.Devrimin önündeki düşmanlar ise; 
oligarşi ve emperyalizmdir. Bu ikisi arasında bugünkü konumda önde gelen düşman ise oli garşidir” 


"Programda, mücadelemizin;faşizme, ABD emperyalizmine, sosyal emperyalizme ve revizyonizme karşı 
olacağı belirtilmiştir. Parti, programında, faşist diktatörlüğün yıkılışının ancak işçi sınıfı öncülüğünde 

halkın silahlı mücadelesi sonunda gerçekleşeceğini belirtiyor, 
halk cumhuriyetinin kuruluşunun tek yolu olarak silahlı halk devrimini öneriyor ” 


gücü ve yetkiyi kendinde 
toplayarak, İspanya devletinin tek hakim olduğunu ilan etti. 

İç savaşta tüm güçleriyle çarpışan cumhuriyet: 
çiler, gerçek bir halk or 
dusu, birleşik cepheye 
önderlik edebilecek güçlü 
bir işçi sınıfı partisinin olmaması ve yönetim 
eksikliği nedeniyle savaşı kaybettiler. İç savaş ' 
sırasında hir milyon insan Can verdi. Savaştan 
sonra da 400.000 insan 
cumhuriyetçi oldukları ge 
rekçesiyle faşistler tara 
fından katledildiler, 

Franko'nun iktidara ge 
çişiyle birlikte, kan ve 
zülümle dolu bir ; faşist 
dönem de başlamış oldu. 

SORU: Franco'nun iş ba 
şina geçmesiyle | fäşizme 
karşı 'silahlı” ` mücadele 
son buldu mu? 

CEVAP: 1939'dan 1950" 
ye kadar tüm ülke çapında 
gerilla savaşı devam: et= 
ti. Değişik'parti ve güçler târafından sürdürülen 
bu savaş, örgütlü bir mücadele olmaktan çok halkın faşizme karşı kendi 
güçleriyle sürdürdüğü bir 
direnişti. 


SORU: İkinci paylaşım 


savaşı ve sonrasını daki 
saca özetler misiniz? 


tılmadı. Ama gerek Alman- 


ya'ya gerekse - İtalya'ya 
askeri malzeme bakımından 
yardım etti. Ayrıca "mavi 
gömlekli"ler de fiili olarak Alman faşistlerine 
yağdım ettiler, 

1939'da Franöo iktidara gelince Avrupa ülkeleri İspanya'ya ekonomik olarak yardım etmeme kararı aldılar. Bu karar belli ölçülerde 1950'ye kadar devam etti. 

1950'de ise ABD'nin 
etkisiyle bu ambargo kalâırıldı. İspanya'nın NATO 
içinde bulunmasında yarar 
gören ABD, 1952'de bir an 
laşma imzaladı. Bu anlaşmaya göre, ABD İspanya' 
ya kredi verecek, İspanya 
ise.ABD'nin üs kurmasına 
olanak tanıyacaktı. 

O gündenberi de, ABD 
emperyalizminin hegemonyası ve oligarşinin emperyalizmle işbirliği yoğunlaşarak günümüze kadar 
devam etti. 


“SBKP'de ortaya çıkan 
revizyonist 

ihanet çizgisinin peşine 
takılan parti yöneticileri, 
durumu uzun süre 
Marksist-Leninist 
militanlardan gizlediler” 


SORU: İç savaştan sonra Komünist Partisinin ve 
komünistlerin durumu ne 
idi? 

CEVAP: İç savaştan son 
ra komünistler ve (o Komünist Partisi: mücadeleyi 
bırakmadı, Fakat bu güçlü 
bir mücadele değildi. 
Partinin üyelerinin çoğu 
iç savaş sırasında öldü - 
rülmüş, bir çoğuda yurt 
dışına çıkmıştı. 


il ORGANO DEL COMITE CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA (M.U) 


İspanya isçi sınıfının ve emekçilerinin önderi İspanya 
(Marksist-Leninist)'in meğköz'yayın organı VANGUARDIA“OBRERA; (ÖNCÜ 


nın manşeti.. 
Barcelona gibi bölgelere 
kaydı. 

İç savaş 21 Ekim 1939' 
da Madrit'in (o düşmesiyle 
son buldu. Franco bütün 


1956'da Sovyetler Bir- 
İliği Komünist Partisinde 
ortaya çıkan revizyonist 
eğilim ve çizgi uzun süre 
İspanya Komünist Partisi 


üyelerinden saklanmaya ça 
lışıldı. Militanların 
çoğu ne olup bittiğinden 
habersiz olmasına rağmen 
Carillo'ne olup bittiği- 
nin çok iyi farkında idi. 
Bu kongreden sönra “parti 
resmi hiç bir açıklama 
yapmadı. Militanların açıklama yapılmasını İstemelerine rağmen, partinin liderleri sessiz kalmayı tercih ediyorlardı. 

1960'ta İKP'sinin 6. 
Kongresi toplandı. Bu kong 
rede partinin liderleri- 
nin SB"K"P ile aynı ihanet çizgisi içinde olduğu 
meydana: çıktı. 1960 Marksist-Leninist militanlar 
ile revizyonist liderler 
arasındaki mücadelenin baş 
langıcı idi. Kongreden 
sonra Komünist Partisi bu 
güne kadar sürdürdüğü uzlaşma çizgisini ortaya 
koydu. Halka yaptığı çağrıda: "İç savaş sırasında 
Olanları unutalım. Tüm 
muhälefet partileri ile be 
raber çalışarak güçlü bir 
İspanya yaratalım." diyor 
lardı. Bu anlayış, geçmiş 
te:yapılan hataların hiç 
bir öz-eleştirisi yapılmadan sözde muhalefet par 
tileri ile birlikte çalış 
ma anlayışı, faşistlerin 
ekmeğine vağ sürecek bir 
anlayıştı. 

_ Başlar a. Marksist- 
Teninistler, geçmişin özeleştirisinin “yapılması, 
revizyonist görüşlerin 
son bulması için mücadelelerini parti içinde sür 
dürdüler, fakat çoğunlukta olan revizyonistler, i 
hanet çizgisinde ısrar edince partiden ayrılarak 
dışardan . mücadelelerini 
sürdürdüler. 

Partiden ayrılan devrimciler üç grup oluşturdular. 


“Partinin ilk 
ulusal konferansı 
1964 yılında toplandı” 


SORU: Bu üç grubun bir 
Teşmesi nasıl gerçekleşti. Aralarında önemli ideolöjik farklılıklar var 
mıydı? 

CEVAP“ Bu üç grup arasında belli ayrılıklar ol 
masına rağmen, ortak yönleri daha ağır basıyordu. Bütün gruplar birleşmenin devrimci o harekete 
getireceği yararların bilincinde idiler. 

Başlangıçta (birleşme 

çabaları her üç grubun li 
derleri arasında osürdü. 
Fakat bu militanların kat 
kısının olmadığı suni 
bir girişimi ve başarısızlıkla sonuçlandı,- Daha 
sonra militanların.da fiili olarak katılmasıyla 
bu çaba olümlu bir o yöne 
girdi, 
Eylül-Ekim 1964'te par 
tinin ilk Ulusal Konferan 
sı toplandı. Bu konferans 
ta politik program ve yürütme organları tesbit 
edildi. 

SORU: Parti çalışmasıniz hangi bölgelerde yoğun 
laştırmıştı ve üyelerinin 
sinıf/kökeni nasıldı? 

CEVAP: Partinin çalışmaları, Madrit, Balensia, 
Bask Ülkesi, Barselona 
gibi sınıf mücadelesinin 


Komünist Partisi 
işçi)" 


ve'anti-faşist mücadelenin yüksek olduğu yerler- 
de yoğundu. Yürt dışında 
ise; Paris, İsviçre, Belçika, Latin Amerika'nın 


ülen silahlı eylemlerden gerek Parti, gerekse FRAP 
sey öğrendi. Bir yandan faşizmin yok edilişinin ancak silahlı 
n başarısının halkın 


geçeceği, öte yandan da silahlı mücadele 
siyle gerçekleşebileceği açıklık kazandı 
bazı ülkelerinde çalışıyordu 3 90'ı işçi 
gelme idi. 


ğa 
EMPERYALİST AŞAMADA 


BURİUVAZİNİN 
SON EGEMENLİK SİSTEMİ: 


FAŞİZM 


Yazı serimizi, bu son bölümde, faşizm konusunda HALKIN KURTULUŞU'nda bugüne kadar izlediği— 


Konferansın toplandığı 


miz hatalı görüşlerin eleştirisi ile noktalıyoruz. 


Bundan önce üç bölüm olarak yayınladığımız 
teorik ve siyasi tesbitleri, faşizm konusunda HAL 
KIN KURTULUŞU'nun gerek bugüne kadar :savunaı geldiği görüşlerin eleştirisi için, gerekse bundan 
böyle izleyeceği siyasi çizgi için esas alacağız, 

Ayrıca geçmişte bizi, hatalı teorik ve siyasi tesbitler yapmaya iten objektif ve subjektif 
koşulların neler olduğu üzerinde, kısaca da olsa, 
durmaya çalışacağız. 

Geçmişin eleştirisinde kaynak olarak, HALKIN 
KURTULUŞU'nun 1. sayısında yayınlanan "Faşist Dik 
tatörlük Tehlikesine Karşı, Faşizme Karşı: 
Birliği" ve "Can Düşmanımız Faşizme Karşı Tek Yum 
ruk Olalım" yazıları ile 5. sayıda vayınlanan "Fa 
şizmin Kesin Olarak Yenilmesi Ülkemizde UDHD'nin 
Zaferi İle Mümkündür" başyazısını ve HALKIN KUR- 
TULUŞU ÇIKARKEN broşürünü zikredeceğiz. Çünkü geç 
mişte faşizm konusundaki teorik ve siyasi görüşlerimizi, HALKIN KURTULUŞU'nun çeşitli sayılarında diğer konularla bağlantılı olarak ele almakla 
birlikte, esas olarak yukarıda bahsettiğimiz yazılarda daha açık ve detaylı bir biçimde koyduk. 


Demokratik ve siyasi özgürlükler 
ve faşizm 

Biz HALKIN KURTULUŞU'nun siyasi (o mücadeleye 
atıldığı dönemde, bir yandan dönemin siyasi özelliklerine bakarak, bir yandan da teorik ve siyasi 
yetersizliğin ve dar-deneyciliğin bir sonucu olarak, bir ülkede, siyasi rejimin faşist olup olmamasını, siyasi ve demokratik hak ve 


bağladık. O dönemdeki anlayışımıza göre, faşist 
diktatörlük altında demokratik hak ve özgürlüklerden artık hiç söz edilemez, faşizm bunları tümüyle yok etmiştir. O halde burjuvazinin siyasi 
egemenlik sistemini faşist olarak niteleyebilmemiz için, onun demokratik hak ve özgürlüklere tümüyle son vermesi gerekir. Aksi takdirde, egemen 
sınıfların bir baskı aracı olan devletin aldığı 
biçim faşizm değildir. 


Bu bakış açısı, çeşitli tahlillerimizde ba- 


riz bir biçimde yansımaktadır: 


"Onlar (faşistler) giderek artan gerici tedbirlerle demokratik hak ve özgürlüklere yapılan 
saldırılarla; azar azar ama sürekli yükselen saldırılarla, parlementoya sürdükleri veni gerici ka 


nun teklifleriyle, var olan kanunların en gerici 


yorum ve uygulamalarıyla faşist diktatörlüğü adım 
adım, ama giderek daha hızlı bir şekilde tezgah- 


lamaya çalışıyorlar. Son kozlarını oynamadan , 


her türlü hak ve özgürlükleri -ne kadar varsa- en 


kanlı ve yıldırıcı yollarla, ortadan kaldırmadan 


önce, bütün siyasi ve demokratik özgürlüklere kan 
lı bir şekilde bütünüyle son vermeden önce, emek- 


çi yığınların geri bilinç düzeyinden ne revizyo- 


nistlerin ne reformistlerin kitleleri faşizmekar 
şı pasif hale getirmelerinden yararlanarak faşist 
diktatörlüğe mümkün olduğu kadar yaklaşmayı seçi- 


yorlar." (Faşist Diktatörlük Tehlikesine Karşı, 
Faşizme Karşı; Eylem Birliği. HALKIN (KURTULUŞU, 


dönemde parti üyelerinin hâla yayınını sürdürenMer 
sınıfından kez Yayın Organı: "VANGU- 
Konferansta ARDIA OBRERA" (öncü işçi) 


Eylem 


özgürlüklerin tamamıyla ortadan kaldırılıp kaldırılmamasına 


nin çıkartılmasına karar 
verildi. 


Devrimin 

önündeki düşmanlar: 
Oligarşi ve 
emperyalizmdir. Bu ikisi 
arasında bugünkü 
konumda önde gelen 
düşman ise oligarşidir” 


SORU: Programın en Öönemli bölümlerini özetler 
misiniz? 

CEVAP: İspanya kapitalist bir ülkedir, Buna 
rağmen feodalizm tamamen 
son bulmamıştır. Öte yandan, ülkemiz ekonomik, po 
litik, kültürel, askeriba 
kımlardan değişik boyutlarda Yankee emperyalizminin (ABD emperyalizmi = 
H.K.) kontrolu altındadır. Bu nedenle Parti önündeki devrimci ` adımı, 
demokratik devrim olarak 
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çok 
cadeleden 
örgütlenme- 


"MC iktidarı (...) zaten sinırlı olan halkın 
demokratik hak ve özgürlüklerinin tamamını ortadan kaldırmaya çalışıyor" (Can Düşmanımız Faşizme 
Karşı Tek Yumruk Olalım, H.K., Sayı:1) 

Bu bakış açısı doğal olarak bizi, Türkiye'de 
12 Mart faşist diktatörlüğünün yıkıldığı, 1973 
seçimleri sonrasındaki dönemin faşist diktatörlük 
dönemi. olmadığı sonucuna götürmüştür. 

Öncelikle, bir ülkedeki siyasi rejimin faşist diktatörlük olabilmesi için demokratik 'hak 
ve özgürlüklerin tamamıyla ortadan kaldırılması 
gerekt..ği anlayışından kaynaklanan tahlillerimizin doğru olmadığını söyleyerek işe başlamalıyız. 

Emperyalizm çağında, egemen sınıflar, herşeye egemen olma özgürlüğü dışında, hem ekonomik 
olarak hem üe siyasi olarak, her türlü özgürlüğün 
en amansız düşmanıdır. Bu durum, egemen sınıfların en gerici diktatörlüğü olan faşist diktatörlük açısından daha fazla geçerlidir. Daha doğrusu, faşizmin demokratik hak ve özgürlüklerin tümünü yok etmeyi amaçladığı doğrudur. Faşist diktatörlüğün demokratik hak ve özgürlüklerin zerresine izin vermek istemeyeceği doğrudur. Fakat, fa 
şist diktatörlüğün, mutlak olarak, demokratik ve 
siyasi hak ve özgürlükleri tümüyle yok etmeyi ger 
çekleştirebileceği iddiası yanlıştır. 

Çünkü faşist diktatörlüğün varlığı ve deva- 
mı, birinci olarak, demokrasi güçlerinin varlığını, anti-faşist sınıfların faşist diktatörlüğe 
karşı mücadelesini gerekli kılar; ikinci olarak 
da, egemen sınıfların çeşitli kesimleri -faşist 
klikler- arasındaki mücadeleyi beraberinde getirir, Bu durumun doğal sonucu, faşist diktatörlük 
çeperinde. kısmi gediklerin açılabileceğidir. Faşist diktatörlük şartları altında, sınıf mücadele 
sinin bir yan ürünü olarak belli demokratik mevziler kazanılabilir ve bunlar uzunca bir süre korunabilir. (Bu demokratik hak ve özgürlüklerin var 
lığı, Şüphesiz ki, siyasi sistemin esas niteliği 
değildir; sistemin esas niteliği faşist diktatörlüktür.) 

Sösyal-devrimler tarihi incelendiğinde, kitlelerin anti-faşist mücadelesi sonucu faşist diktatörlük cephesinde önemli gediklerin oaçılabildiğini, faşist diktatörlüğün yıkılmamasına rağmen 
yeni mevziler kazanılabildiğini görmek mümkündür. 
Bulgaristan'daki faşist diktatörlüğün (1927-1334 
yılları arasındaki dönemi, son söylediğimiz duru 
mun en samt göstergesidir. Dimitrov, bu dönemle 
ilgili olarak şunları söylemektedir: 

“1927'de işçi sınıfının yasal örgütü olarak 
İşçi Partisi kurulmuştur. İşçi meslek örgütleri 
yenilenmişti. Gizlilikte bulunan Komünist Partisi'nin yönetimi altında çalışan İşçi Partisi, kısa bir zamanda halk arasında büyük bir saygınlık 
kazandı. Halk tabakalarının yeni devrimci atılımlarına ait belirtiler meydanda idi. Bu dönemde 
ciddi grev mücadeleleri gelişmiş, seçimlerde büyük zaferler kazanılmış ve yasal olanaklardan geniş ölçüde yararlanılmıştı. Partimiz 1931 yazında 
ve 19 Mayıs 1934 darbesinde, faşist diktatörlük 
cephesinde açılan ciddi gediği genişletmeyi ve ba 
şarıyla tamamlamayı beceremedi." (Dimitrov, Seç- 
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Halen ülkenin dört bir yanında sürmekte olan 

"faşizmi, siyasi cinayetleri ve işkenceleri pro 
testo" kampanyasının derslerini özetlemek, bu mü- 
' dadele sürecinde ortaya çıkan olumlu ve olumsuz 
örnekleri sergilemek, yapılan hataları; kazanılan 
başarıları göstermek gazetemizin önünde duran bir 
görevdir. Çeşitli mücadele biçimlerinin hayata 
geçirildiği, geniş halk kitlelerinin ve devrimcilerin katıldığı kampanya daha ilerdeki mücadeleler için zengin deneyler ve derslerle doludur, An 
cak bu mücadeleden dersler çıkarmak görevi devrim 
cilerin katkısıyla başarılabilir, Kampanyamızınso 
nuçlarını. toplamak daha geniş ve uzun bir çalışma 
nın ürünü olacaktır. i 
Devrimcilerin bu konuya yönelik değerlendirmeleri, eleştirileri mücadelenin sonuçlarını toplamak açısından da olumlu olacaktır. Daha şimdi- 
den mücadelenin şu veya bu yönüne yönelik eleştiriler ve değerlendirmeler yapılmaya başlanmıştır, 
Biz bu eleştirileri de değerlendirmelerimizin içi 
ne katmaya çalışacağız. 
Istanbul mitingi uzun süreden beri ilk defa 
proleter 'devrimcilerin önderliğinde yapılan güçlü 
'bir eylem oldu. Çeşitli gruplar ve akımlar arasın 
da sağlanan eylem birliği mitingin dar kadro eylemi olmasını büyük ölçüde engelledi, Ancak yine 
de miting dünyanın bir çok ülkesi ile kıyaslandığında, anti-revizyonist mücadelenin güçlülüğü ile bu mücadelenin geniş kitleleri kucaklıyamaması. 
arasındaki çelişkiyi bir kere daha gösterdi. 

Revizyonizmin kitle örgütlerine tepeden inme hakim olmasının ve bu yolla geniş kitleleri 
kontrol etmesinin olumsuz sonuçlarını gözler önüne serdi, ve devrimcilerin geniş yığınlarla : bir- 
Jeşmek için revizyonist. zinciri kırmak o amacıyla 

daha güçlü mücadeleler verilmesi- gerektiğini ispatladı. iş 
HALKIN KURTULUŞU kampanyahın başından beri, 
bu mücadelenin 'aynı Zamanda faşizmin ve sosyal- 
faşizmin dişında kalan bütün güçlerin birleştirilmesinin ve bu iki karşı-devrimci akimın tecritinin bir aracı olması için çalıştı, Sallantılı, 
geçici ve güvensiz olsalar da bütün ara unsurların kazanılması için çaba sarfedildi, HALKIN KUR- 
TULUŞU ve proleter devrimciler ülkenin her yanın- 
_ da faşistler ve sosyal-faşistler dışındaki bütün 
güçleri bu mücadeleye katmaya, bu akımlarla uzlaşan grupları, örgütleri onlardan kopartmaya, onları halkın ve devrimin saflarına çekmeye çalıştı. Ama ülkenin her yanında ve her eylem biçimin- 
de bu çaba aynı ölçülerde başarılı olmadı. Bu sonuç her şeyden önce elbette ki hala pek çok siyasi akım için grup çıkarlarının, halkın ve devrimin çıkarlarından önde gelmesinden kaynaklanmakta 
dır. Tekkecilik ve sekterizm halk eyleminin güçlenmesini önleyen faktörlerdir. Bu duruma èn olum 
suz örnek "Devrimci Gençlik" taraftarlarıdır,İYÖD 
AYÖD v.b. "orta yolcu" örgütler halkın enperyaliz 
me ve faşizme karşı mücadelesine güç katmaya yan 
çizmişlerdir. Sık sık anti-revizyonist olmaktan 
bahsedenler, sosyal-faşistlerin hemen her eylemini desteklerken, fiilen onların güçlenmesine 
hizmet ederken, devrimcilerle birleşmeyi tekke 
çıkarlarına uygun görmemişlerdir. Orta yolċuluk 

ir kere daha sadece revizyonizme hizmet ettiğini 
göstermiştir. 
Istanbul mitinginin acilen ele alınması gereken diğer bir yönü bazı arkadaşların mitingin 
tertiplenmesi ve ittifaklar ile ilgili olan eleştirileridir. 

Halkın Yolu ve Halkın Birliği dergileri HAL- 
' KIN KURTULUŞU'nun kendilerine miting tertiplenmesi ile ilgili bir çağrı yapmadıkları, mitingin or 
tak düzenlenmesi için çaba sarfetmedikleri, TEP, 
SP gibi partileri mitinge kattıkları ve bazı sloganlarla ilgili tavizler verdikleri için eleştirmektedirler. Bu eleştirileri kampanyanın genel 
değerlendirmesi içinde daha geniş ele almaya çalışacağız. Ama yine de bu konudaki eleştirilerikı 
Saca da olsa cevaplandırmaya çalışacağız. 
Birincisi, HALKIN KURTULUŞU, bütün iddiaların tersine, hemen her gruba, örgüte ve siyasi 
akıma mitinge katılması için genel bir çağrı yap 
makla yetinmemiş, aksine hemen her gruba özel çağ 
rıda da bulunmuş ve mitingin bütün devrimci, yurt 
sever ve demokrat unsurların ortak eylemi olması 
için çaba sarfetmiştir, Halkın Yolu ve Halkın Bir 
liği dergileri de mitingin tertiplenmesi için 
çağrılan grupların dışında değildir. Hatta bu arkadaşların mitingin tertiplenmesine ve hazırlanmasına katkıda bulunmaları için çok özel çaba sar 
fedilmiştir. Bazı organizasyon bozuklukları ve 
ilişki kesikliği nedeniyle bu çabalar sonuç vermemiş, bu arada başka grup ve partilerle mitingin 
tertiplenmesi ve kanuni gereklerin yerine getiril 
mesi için adımlar atılmıştır, Ancak bu adımlardan 
sonra dahi özel olarak bu arkadaşlara ve genel olarak büt siyasi akımlara mitinge katılmaları ve 
tertiplenmesine yardımcı olmaları için çağrı yapılmasına devam edilmiştir. Ancak bu arkadaşlar, 
bu çağrılara olumsuz cevap vermekte direnmişlerdir, HALKIN KURULUŞU bu konuda sadece organizas 
yon bozukluklarını ve ilişki kesikliğini giderme- 
de bir an önce çaba sarfetmediği ve aksaklığın üzerine işin başında israrla gitmediği için hatalı 
dır. Yoksa HALKIN KURTULUŞU'nun devrimci gruplar- 
dan ayrı olarak miting tertip etmyene niyeti, 
ne de böyle bir çabası vardır. 

İkinci eleştiri konusu TEP ve SP gibi partilerle ittifak yapılmasıdır. Özellikle Halkın Yolu 
ndan arkadaşlar bu akımlarla ittifaka karşı çıkmakta ve HALKIN KURTULUŞU'nun bu partilerle yaptığı ittifakı yanlış bulmaktadır, Bizce bu yanlış 


LAN KAMPANYAMIZIN DENEYLERİNİN BİRİKTİRİLMESİ,  ORTAİ 
MÖZDEKİ MOCADELELEPE IŞIK TUTMASI AÇISINDAN BOYÜK 


NYA SÜRESİNDEKİ MOCADELELERİ DEĞERLENDİREYE ÇA 
NASIL YOROTOLDO? : 
R} KAMPANYAYI NASIL KARŞILADI? OLUMLU VE OLUMSUZ 


NYA “KARŞISINDA TAVRI NE OLDU? 
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İzmir mitinginde, yürüyüşe katılan binler yol boyunca dizilen halkımızla birlikte faşist katillere 
ve işkencecilere duyduğumuz nefreti ve mücadele az 
mimizi bir kere daha dile getirdiler, 


düşüncenin kaynağı sağ sapma reformist o çizginin 
.devrimci hareket. içine soktuğu dar kapıcılık ve 
sekterizm hastalığıdır. 

Buaiin bütün anti-revizyonist akımlar faşistler ve sosyal-faşistler dışında tüm güçleri birleştirmekten bahsermektedir. Ama hayat bunù yerine getirme görevini önümüze koyduğunda bir çok 
siyasi akım tekkecilik ve dar kapıcılık sonucu 
bu görevden kaçınmaktadır. 

Halkın Yolu'nun eleştirisi de ayni hastalıkların bir sonucudur. Çeşitli ara akımları lekeli 
diyerek faşist Ve sosyal-faşistlere, terk etmek, 
sonuçta halkın mücadelesini zayıflatmaktan öteye 
bir anlam taşımamaktadır. e- 

Pür-ü pak saflar kurma hayali; kolayı seçip, 
zor olandan kaçma, ara unsurları kazanma gibi güç 
bir görevden yan'çizme siyasetidir. Ama devrim 
ne tek başına proletarya partisinin işidir, nede 
tek başına işçi sınıfının. Saf proleter eylemi 
bekleme ham hayaldir. Belki bu arkadaşlar yukarda 
saydığımız bu sonuçlara şiddetle karşı ,çıkacaklardir. Ama getirdikleri eleştirinin tabii sonuçları bunlardır. i 

Açıktır ki, bugün proleter devrimci siyasetle gericilik arasındaki bütün ortayolcu akımlar 
faşizm ve sosyal-faşizmle uzlaşmaktadır, Bu arkadaşların eleştirisi kabul eđilecek olursa ara 
akımlarla birleşme her zaman revizyonizmle uzlaşma anlamına gelecektir. Uzlaşmamak içinse saf pro 
leter (!) mevzilerle yetinmek tek çıkar yoldur. 

Faşizmle sosyal-faşizm dışında bütün güçleri birleştirmenin anlamı ise açıktır. Eğer bütün 
devrimciler bu birliğin gereğine inanıyorsa onun 
zorunlu sonuçlarını da kabul etmelidir. Ara akımları kazanmanın ve özellikle onları : sosyal-faşistlerin etkisinden kurtarmanın bir yoluda budur. 

TEP'e gelince biz TEP'in sosyal-emperyaliz - 
min uzantısı sosyal-faşist bir parti olarak görmüyoruz. TEP bugün esas eğilimi orta yolculuk olan ve sosyal faşizmin mihrakı T"K"P ile güçlü çe 
lişkileri bulunan bir partidir. Ayrıca "düşmanların arasındaki en küçük yarıktan yararlanmak" bile sosyal-faşizmin büyüyen bir tehlike olduğu günümüzde son derece önemlidir. : 

Temel sloganların terkedildiği ve bu nedenle 
revizyonizmle uzlaşıldığı iddiası da Halkın Yolu 
dergisinden arkadaşların lekesiz eylem safları 
kurma düşüncelerinin bir sonucudur. Herşeyden önce HALKIN KURTULUŞU "Ne ABD, Ne Rusya, o Bağımsız 
Demokratik Türkiye" sloganını kampanya boyunca 
hiç bir zaman terketmedi. Propaganda için kullandığı bütün araçlarda bu temel siyaseti işledi. 
Mitingde de ortak sloganlar her biçime -pankart 
afiş, konuşma v.b.— bu temel sloganı kitlelere 
iletti. Ama her uzlaşmanın bir bedeli vardır, Bunu reğdetmekse çocukluktan başka bir şey değildir. Lenin'in dediği gibi "düşmnlâr arasındaki 
en küçük yarıktan yararlanmamak, geçici, pek de 
güvenilir olmayan, sallantılı ve şarta bağlı potansiyel müttefiklerle anlaşma ve uzlaşmaları red 
detmek gülünçtür." (a.b.ç.) 

. Bize karşı ağır suçlamalarda bulunan Halkın 
Yolu herşeyden önce bir soruya. cevap vermelidir: 

Yakın tarihte İYÖD'ün düzenlediği bir anti- 
faşist gösteriye davet edilen (ve özellikle her 
hangi bir sınırlama, uyarı vs. yapılmadan davet 
edilen) devrimciler, zorbalığın ve sosyal-faşistlere yaranma kaygusu taşıyan saldırganların azgın 
lığına rağmen devrimci siyasetlerinden, sloganlarından vazgeçmemişlerdi. Çünkü orada Olumlu-ilkeli bir uzlaşma yok, devrimci siyasete (düşmanlık 
ve zorbalık yardı. 

Bugün "tavissiz devrimci" olmaya çalışanlar 
o gün zorbalığı ve devrimci siyasete düşmanlığı 
temsil edenlere gidip, özeleştiri yaparak, onların koydukları yasaklara uymamanın yanlış olduğunu söylemişler ve orta yolcularla uzlaşarak HAL- 
KIN KURTULUŞU'nu tecrite yönelmişlerdi. Zorbalığın ilkelerine saygı göstermedikleri için özeleştiri yapanların, devrimcilerin düzenledikleri bir 
mitingde konan ilkelere uymayacaklarını, miting 
disiplinini tanımayacaklarını söylemelerini devrimcilerin ikna için farklı metodlar kullarmala - 
rında m aramak gerekir, yoksa yine o tekrarlanan 
ilkesizlikte mi? Ya ilkeleri sopalar tayin ediyor 
veya tavizsiz devrimciler oldukça bolkemiksizdir. 
Özellikle bu iki tavır açıklanmaya muhtaçtır. 
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-Ölen devrimciler, emekçi halkın 


yüce davasının savaşçılarıdır 


I f 
I Faşistler ise işbirlikçi hakim sınıfların uşaklarıdır 


E 
SINIFLARIN, ONLARIN. SALDIRGAN CRGOTLERİNIN, O PEVİZYONİSTLERİN, ] 


"Her insan bir gün ölecektir. Ama ölüm önem bakımından değişir. p 
Eski Çin yazarı Szuma Chien şöyle der: "Her ne kadar, ölüm aynı şekilde herkesin başındaysa da, 


Tai Dağı'ndan daha ağır veya bir tüyden daha hafif olabilir” Halk için ölmek Tai Dağı'ndan daha ağırdır, 


fakat faşistler için çalışmak ve halkı sömüren ve ezenler için ölmek bir tüyden daha hafiftir” 


— MAO ZEDUNG 


Yurdumuzda sınıf mücadelesinin alabildiğine 
şiddetlenmesi ve bunun bir sonucu olarak ölüm ve 
yaralanma olaylarının artması karşısında, çeşitli 
sınıf ve tabakaların bu olayları değerlendirmesi 
farklı olmaktadır. İşbirlikçi hakim sınıflar, sınıf mücadelesi gerçeğini; bu mücadelede emekçi 
sınıfların haklılığını; halkın mücadelesi, içinde 
ön saflarda döğüşerek can veren devrimci ve yurtseverler ile işbirlikçi hakim sınıflara uşaklıkya 
parak halkın mücadelesini ezmek isterken ölen faşistler arasındaki farkı gözlerden kaçırmaya çalışıyorlar. Özellikle son günlerde işbirlikçi hakim sınıflar basını genel olarak gençler ölüyor, 
yaygarası altında bir sis perdesi yaratıp faşistlerin giriştikleri katliamları gizlemeye çalışıyor. 

Reformist CHP yöneticileri de- olaylara aynı 
bakış açısı ile yaklaşmakta, "Biz sağdan da, sol- 


dan da gelse şiddete karşıyız." demekte ve tüm 
ölenleri aynı kefeye koymaktadırlar. | 
Sovyet sosyal-emperyalizminin işbirlikçisi 


sosyal-faşistler ise daha sinsi yöntemler uygulayıp sağlıklarında "Mao'cu", "goşist" dedikleri 
devrimci ve yurtseverlere öldükten sonra sahip 
çıkmaktadırlar. İşbirlikçi hakim sınıfların ve 
reformistlerin yarattığı bulanık havadan birçok 
demokrat ve yurtsever de etkilenmektedir. 

Bu nedenlerle bugün devrimci ve karşı-devrim 
ci şiddet, devrimcilerin ölümleri ile faşistlerin 
ölümü arasındaki farklılığı belirlemek, açık bir 
sınır çekmek gerekmektedir. 

Bugün dünyanın dört bir yanında emperyalistler, sosyal-emperyalistler ve yerli gericiler, 
proletaryanın, ezilen halkların ve milletlerin 
kurtuluş mücadelelerini boğmak istiyorlar. Çöküş- 


leri yaklaştıkça saldırganlıkları artıyor. 7: 

Tüm dünyada olduğu gibi yurdumuzda da işçi 
sınıfı ve tüm emekçi halk, zulmü ve sömürüyü ortadan kaldırmak için mücadele ediyor, Emekçi halk 
mücadelenin bütün alanlarında faşizmin azgınlaşan 
saldırılarına karşı kararlılıkla direniyor. Emekçi halkın kendisini iliğine kadar sömüren adeta 
devasa bir zindan hayatına mahküm etmeye çalışan 
bir avuç sömürücüye karşı direnmesi en tabii hakkıdır, Bu mücadelenin silahları hakim sınıflar 
tarafından belirlenmiştir, Onların azgınca saldırısına, karşı devrimci terörüne, halk, devrimci 
terörle karşı koymaktadır. Bu çatışmalarda ölen 
devrimci ve yurtseverler, halkın haklı davası uğruna canlarını vermişlerdir. Faşistler ise işbirlikçi hakim sınıflara uşaklık ederken, onların sö 
mürü ve zulüm temelleri üzerinde yükselen düzenlerinin savunuculuğunu yaparken öldürülmüşlerdir. 
Devrimci ve yurtseverler halka hizmetin, halk için ölmenin yüce onurunu taşıyorlar. Ve şimdi de 
mücadelemizin önünde kızıl bir bayrak olarak dal 
galanıyorlar. Faşistlerse, kan emicilere uşaklık 
yapmanın şerefsizliğini taşıyorlar. 

Bugün "genel olarak şiddete karşıyım" demek, 
hakim sınıfların azgın saldırısına karşı meşru di 
reniş hakkını kullanan halkın devrimci şiddetini 
reddetmeye götürür. Bu anlayış hakim sınıflarahiz 
met eder, CHP tabanındaki kitleler CHP yönetiminin "soldan da gelse, sağdan da gelse şiddete kar 
şıyız" anlayışı ile mücadele etmelidir, Tüm devrimci, demokrat ve yurtseverler halkın yüce davası uğruna can veren devrimci ve yurtseverlere sahip çıkmalı, anılarını yaşatmalı, halkın bu yiğit 
evlatları ile hakim sınıflara uşaklık ederken ölen faşistler arasında kesin bir sınır çizmelidir 
ler, 


A m EOR L miş 


GOKHAN EDGE'NİN FAŞIST KATILLER TARAFINDAN 
ÇS7LEDİLMESİ ZERİNE GAZETEMİZİN BAŞLATTIĞI KAM- 
PANYANIN BIR PARÇASI OLAN ANKETİMİZİN SORULARI: 

1) SANIKLARA İŞKENCE UYGULANABİLİR Mİ? İ.GUK = 
HAN EDGE'NIN İSKENCEYLE ULDOROLMESİ OZERINE 1$- 
SENCECILER HAKKINDA NE GIB! YASAL İŞLEMLER YAPIL- 
YALİDIR? 

2) BUGONE KADAR İŞKENCECİLER HAKKINDA HIÇBIR 
“G VERLIK GÖREVLERİN!” SÜRDÜRMELERİNİ, HATTA TER- 
FI ETTİRİLMELERİNİ NASIL KARŞILIYORSUNUZ? 


Yenice Gazetesi (Mustafa Akay) 


İşkenceler, cinayetler karşısında susmak: 
Olağan olmayan budur 


3) İŞKENCE VE CİNAYETLERİN TEMELİNDEKİ, NEDEN- 
LER NELERDİR? GERÇEK, SORUMLULAR KİMLERDİR? oo 
4) İŞKENCELER KARŞISINDA SUSKUNLUK OLAĞAN MI- 
DIR? İŞKENCE UYGULAMALARINA SON VERMEK IÇIN HANGI 
TEDBİRLER ALINMALIDIR? BU TEDBİRLERİN ALINMASINI 
SAĞLAMAK İÇİN NELER YAPILMALIDIR? 
5) FAŞİST CİNAYETLERİN VE İSKENCELERİN BU KA- 
DAR YOĞUNLAŞMASINDA CHP'NİN “GEÇMİŞE SONGER ÇEKME 
' ADI ALTINDA FAŞİSTLERLE UZLAŞMA, 
HESAP SORULMASINI ENGELLEME SİYÂSETİNİN ETKİSİ NÉ- 


Hüseyin Kayır 
(Avukat) 


l- Aklı, yüreği ve onuru olan tek bir kişi dü 
şünülemez ki, işkence uygulamalarına karşı olmasın, işkenceyi ve işkenöecileri lânetlenesin. An 
cak işkence, ceza yasalarında belirlenenin de öte 
sinde bir insanlık suçu = 
dur. Bu nedenle, . işkence 


İŞKENCECİLERDEN 


1- Sanıklara özellikle 
siyasi sanık olarak nitelendirilen devrimci, yurt 
sever insanlara işkence 
kesinlikle uygulanamaz. (. 
....) 

İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesi'nde işkence 
kesinlikle yasaklanmıştır. 
Hiç bir tutuklu veya sanı 
ğa işkence edilemez. 

Bu ortamda, bu yönetimde işkence yapanlara 
hiç bir cezanın uygulanmayacağına inanıyorum. Ak 
sine işkence yapanlar Öödüllendirilecektir. 

2- Kendi düşünceme göre saçmalıkların en danis 
kası olarak nitelendiriyorum. Fakat, bu düzende 
bu tür ödüllendirilmelerin doğal olduğu bir gerçek değil mi? 

3- İşkencelerin, cinayetlerin temel nedeni mev 
Cut olan düzendir. Doruk 
noktasına ulaşmış emperyalizmdir. Azgınlaşan faşizmdir. Gerçek sorumluları da bilinçlenen yığın 
ları baskı ve terörle sus 
turabileceğini sanan egemen güçlerdir. 

4- İşkenceler karşısın 
da susmak olağan değildir. Ben devrimciyim, ben 
yurtseverim, ben demokratam, ben ilericiyim, ben 
toplumcuyum, ben sosyalistim deyip de işkenceler, cinayetler karşısında susmak ödleklikten, ça 
resizlikten başka bir şey 
değildir. Olağan olmayan 
budur 


İşkence ve cinayetlerin önlenmesi için alınacak tedbirler, o yönetime 
halktan yana olan iktidar 
ları getirmekle alınabilir. Şu düzende işkencele 
rin önlenmesi için yapilacak başka bir şey yoktur. Ancak Halkın Kurtuluşu ve Vatan Gazeteleri- 
nin yaptıkları gibi butür 
olayları önleme yönünde 
kamıoyu oluşturmak işkencelere karşı çıkmak iyidir. 

5- Bu konuda CHP'ninet 
kisi büyük olmuştur.(...) 
Fakat CHP çıkardığı bir 
afla bu tür suçluları affetmekten öte, ulus düşmanlarını affetti. "Geçmişe sünger çektim, bizim 
için gelecek önemlidir" 
diyerek, adı sol iktidar 


lar bir duruma düştü.(..) 
Bunun içindir azgınlaşan 
faşizmin gün be gün artan 


leri yapanların: cezalandırılacağını kanıtlar bir 
eyleme geçseydi, bugünkü 


cinayetleri, işkenceleri 
CHP yarım yamalak da olsa 
iktidarında, butür iş- 


Seyitgazi TÖB-DER Şube Başkanı Bektaş Polat, 
78 öğretmen, 12 işçi, 6 köylü 


Halkımızın devrimci seli 


işkenceler, cinayetler bu 
denli çok olmazdı. Bu den 
li azgınlaşmazdı. 


işkencecileri mutlaka boğacaktır 


l- Tarihin sahnesinden silinecek olan sömürücü 
sınıfları işkence hiç bir zaman kurtarmamış, onların 
kaçınılmaz'sonlarının yaklaştığını ispatlamıştır. İş 
kence yapanları halkımızın devrimci seli mutlaka boğaçak ve tarihin çöplüğüne atacaktır. 

2- İşkence yapanlar, işkenceyi kurtuluş simidi 
olarâk görenler işkencecileri cezalandıramazlar, 

3- İşkence yapmanın temel nedeni, korkudur, sonunun yaklaştığını görmeye başlamadır. İşbirlikçi ha 
kim sınıflar bunalım içine düştükleri zaman bu bunalımın suçunu yoksul halk kitlelerinin sırtına yıkmaya, kitleleri daha acımasız sömürmek için vår olan 
faşist diktatörlüklerini daha da pekiştirmeye, bunun 
içinde sömürüye karşı mücadele edenleri susturmak için son çareleri olan işkenceye başvururlar, 

4- İşkence karşısında susanlar en azından işken 
ceye ortak olurlar. (......) Tarihte oreformistler, 
revizyonistler ne zaman faşizme karşı aktif bir mücadele vermişlerdir, işkenceye karşı mücadelede tek 


yol, yoksul halk kitlelerinin örgütlü eylemleridir , 
tüm demokratik kuruluşların kitlelerle ortak eylemi- 


dir, 


i 5- İşkence en büyük insanlık suçudur,- İşkence- 


cileri cezalandırmamak onları desteklemektir, Faşizme karşı iyi niyet romantikliktir. İşkencecilerin ce 
zasız kalması onların teşvik edilmesidir, İşkencele- 


rin artması demektir 


Gi...) 


FAŞİZME ÖLÜM YALKA HÜRRİYET! 


(Halk Ozanı) Osman Dağlı 


l- Sanıklara işkence 
uygulanması hem insan hak 
ları evrensel beyannamesine, hem de Türkiye Anayasası'na karşı bir davranıştır, İnsanlık onurunu zeđeleyen bu davranış 
kanunlara ve insanlığa da 
aykırıdır. 


İsmali Gökhan Eäge'yi 
öldürenler derhal tutuklanmalı; tahammüden adam 
öldürme ve anayasaya karşı gelme suçundan yargılanmalıdırlar. 

2- Şimdiye kadar işken 
ceciler hakkında kanuni 

De;sa.7'de 


ONLAR, İŞKENCECİLER... 
İNSAN ONURUNUN DIŞINDA YAŞAYANLARDIR! 


suçluları da dahil hiçbir 


.sanık ve suçluya işkence 


2- İşkenceciler hakkında hiç bir işlem yapılmaması ve görevlerini 
sürdürmelerine göz yumulması yada ödüllendirilmeleri ise uygulayıcıla - 
rınkinden daha büyük bir 
suçtur. Çünkü, işkencesuç 
lularının ocezalandırılması yönünde görevlerini 
yerine getirmeyenler buin 
sanlık suçuna bilinçli olarak katılma durumundadırlar, 

3- İşkence ve cinayetlerin temeldeki nedeni, 
tarafından sömürülmesi or 
tadan kalkmadıkça, sömürülenlerle sömürüye karşı 
çıkanlar arasındaki müca 
dele sürecek ve sömürenlerle onların araç olarak 
kullandıkları, bu insanlık suçunu işlemeye devam 
edeceklerdir. Uygulayıcılar da suçlu olmakla beraber gerçek sorumlular 
uygulatıcılar, yani sömürüyü sürdürmek isteyenlerdir, 

4- İşkenceler karşısın 
da suskunluk, bu insanlık 
suçunun bir ölçüde paylaşılmasıdır, Bu nedenle, 
tüm onurlu insanların, 
demokratik örgüt ve baskı 
gruplarının işkenceye 
karşı tavır alması ve sesini yükseltmesi gerekir. 

5-.CHP'nin "geçmişe 
sünger çekme ve uzlaşma" 
siyasetinin faşist cinayet ve işkencelerin yoğun 
laşmasında büyük etkisi 
ve payı olmuştur. Bune - 
denle, CHP'nin işkencesuç 
lularına karşı açık ve ke 
sin tavır alması, özellik 
le geçmişe sünger çekme 
siyaseti (o izlemiyeceğini 


.ilan etmesi ve tüm olanak 


larını inandırıcı bir şekilde kullanması 
mektedir. 


DEVRİMCİ YURTSEVERLERİN KANLARI BULANMIŞ LOKMALAR YEDİRİRLER 
KARILARINA VE ÇOCUKLARINA, İŞLEDİKLERİ SUÇUN UTANCINI, ONLARA DA 


YOKLERLER. ZORDUR BU UTANÇLA YAŞAMAK, AĞIRDIR! 


VE GÜN GELECEK; 


İŞKENCECİLERİ, KENDİ ÇOCUKLARI YARGILAYACAKTIR! 


i 


AÇOK (ANADOLU ÇOCUK OYUNLARI KOLU) ÇALIŞANLARI 


HALKIN KURTULUŞU/Sayfa 4# 


-Her üst yapı kendi'alt” 

yapısını yansıtır. 
lizm döneminde 

burjuva idelojilerinin özellikleri, onlarında tıp 
kz üzerinde yükseldikleri 
üretim ilişkileri gibi 
çürüyen, can çekişen, git 
tikçe daha karşı devrim 
ci; idealist ve bunak,git 
tikçe daha ilkesiz ve sis 
temsiz tutarsız ve alçak 
bir aldatmacaya dönüşme,- 
leridir- 
SOVYETLER BİRLİĞİ'NDE VE 
DOĞU AVRUPA ÜLKELERİNDE 
KAPİTALİZMİN (RESTORASYON) 
YENİDEN-ÇANLANDIRILMASI ; 
EMPERYALİST-KAPİTALİST 
DÜZENİN BÜTÜN 
HASTALIKLARINI BURADA DA 
YENİDEN ORTAYA ÇIKARMIŞTIR 


Bugün emperyalist-kapi 
talist dünya sisteminin 
çöküş sürecinin bir sonucu olarak revizyonist 
kamp da genel bir parçalanma ve dağılmanın içindedir 


Halkla işbirlikçi hakim sınıflar ve emperyalist burjuvazi arasındaki 
çelişmeler; kapitalistemperyalist burjuvazinin 
kendi içindeki sömürüden 
pay alma, ve paylaşım ve 


Marksist-Leninist hareketinin sosyal-emperyaliz 
me ve modern revizyonizme 
karşı yürüttükleri tutarlı ve ilkeli mücadeleler 
bu dağılma ve çözülmeyi 


hızlandırıp şiddetlendirmektedir. 


MODERN REVİZYONİZMİN 
MERKEZİNDE YERALAN SOVYET 
REVİZYONİZMİ: EMPERYALİST 
BURJUVA İDEOLOJİSİDİR. 


SSCB'de 1953'lerde baş 
lâtılan kapitalizmin yeni 
den canlandırılması, çöktan tamamlarmıştır. 

Şimdi Sovyet ideologla 
rı sosyâl-emperyalizminka 
pitalist, karşı-devrimci 
faşist bir nitelikte olduğunu saklamaya, sosyalemperyalizmin bütün emellerini, ihtiyaçlarını kar 
şılamaya ve emperyalizme 
sahte "sosyalist" kılıflar geçirmeye çalışmaktadırlar. 

Sovyet revizyonistleri 


nin "ideolojileri" yeni 
birşeyler midir? Hayır, 
onlar kendilerini "bütün 


dünya komünist hareketinin önderleri" olarak yut 
tumaya çalışırken, aslın 
da bayatlamış, posası çık 
mış, karşı-devrimci burjuva ideolojisinin suratına "marksist" kılıklar 
geçirmekten başka birşey 
yapmamaktadırlar. Lafta 
sosyalizm, işte emperyalizm olan Sovyet revizyonizmi emperyalist yayıl- 


macılığı ve saldırganlığı * 


arttıkça kendinin bir dev 
rim düşmanı, ilkesiz, sah 
tekar bir tahakkümcü zorba Olduğunu her gün daha 
açık olarak “sergilemekte 
dir. 


Sosyal-emperyalizm için dış siyasette tek bir 
emel vardır. Buda hegemonya ve nüfuz peşinde 
koşmak, gittikçe daha aşı 
rı kâr yapmak ve daha azgınca sömürmektir. 

Ama bu tek ilke muazzam denilecek kadar çok 
laf yığını, sahte "sosyalizm" lafazanlığı altına 


emici bir misali olduğunu büyük bir başarıyla 


saklamaktadır. Ama onun 
"kurnaz" siyaseti de enin 
de sonunda burjuva siyasetidir, onün "hileleri" 
de çökmeye mahkum olan 
emperyalizmin bunak hileleridir. 


SOVYET KEL İNIN 
MASKESİ DÜŞÜYOR, 
HALKIN DEVLETİ” 


Leninist öğretiye göre 
proletarya diktatörlüğü 
ile devletsiz, osınıfsığ 
komünist toplum arasında 
bir başka devlet biçimi 
olamaz, dahada açık bir 
anlatımla, proletarya dik 
tatörlüğü (çeşitli biçimlerde) sınıfsız o topluma 
ulaşılıncaya kadar varlığını koruyacaktır. Sınıfsiz topluma ulaşabilmenin 
tek yolu da proletarya 
diktatörlüğünü sürekli ve 
doğru olarak Ouygulamaktır. 

Başka bir yolla sosya- 
Jizmden komünizmin üst aşamalarına ulaşılamaz. 


Kendilerini "sosyaliz- 


min", "ileri" aşamasında 
ilan eden! sosyal-faşist 
Sovyet orevizyonistleri, 


P EN ES A YE A AER be AY DOT e e PEE De a ETS AON OA H ETR RS GN E GO EZ AŞ 
lie Sovyetler Birliği'nde ve Doğu H 
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Siyaseti de, teorisi de ilkesiz 

ve yamalı bohçayı aratan 

“Akımlar”; "Görüşler" ve "Teoriler" 
toplamından oluşan modern revizyonizm, 
arksizm-Leninizmin en azgın düşmanıdır. 
odernrevizyonizmle mücadele 

gittikçe derinleştirilmeli ve geliştirilmelidir 


Denizli Mitingi'nde 


Avrupa'nın halk demokri 


tatörlüklerini yıkması, dünya proleter devrimine 4 


önemli darbeler indirdi, 


Bu darbeler, devrimi zayıflattı. Proleter dev § 


rimci saflarda dağınıklıklar üni ve emperyalimi ve bütün gericiliği güçlendirdi. 

Ancak, me rağ 1 belek üstlerine 
lan bu ağır yükü kararlılıkla omiani 
ciddi karşı-devrimci fırtınaya" dayanar; 


göğislediler. 


Üstelik, Marksist-Leninist hareket bununla da 
yetinmedi, genel olarak emperyalizme ve her türlü 
gericiliğe karşı mücadelesinde, özellikle'iki süper devlete karşı mücadelelerinde önemli başarı- 


lar kaydetti. 


Giden 


onu 


Başta Çin Komünist Partisi ve Arnavutluk Emek 
Partisi olmak üzere dünya proleter devrimcileri- E 


nin başarılarını mümkün kılan, onların Marksizm- 
Leninizme dört elle, sımsıkı sarılmaları, 
sizm-Leninizmin militan ve savaşçı ruhunu Eris 


Mark- 


maz bilimselliğini ve gerçekçiliğini kendilerine B 


T kılavuz edinmeleri olmuştur. 
a GE EE A e PE e DES SE Ge o O) a e 


Devrimcilerin, yurtseverlerin kararlılığı, 
polisle işbirliği yapan sosyal-faşistlerin 
bütün tertiplerini boşa çıkarttı 


22 Ocak günü Denizli" 
de TÖB-DER, TÜM-DER, TÜ- 
TED ve Çağdaş Hukukçular 
demeğinin düzenlediği 
"Ekonomik ve Demokratik 
Haklar İçin Mücadele" mitingi yapıldı. 

Miting öncesi, TÖB-DER 
Denizli Şubesi yönetimine 
çöreklenen sosyal-faşistler öğretmenlerin ve memurların faşist MC'ye kar 
şı verdiği Oo mücadeleyi 
diğer halk sınıflarının 
mücadelesinden ayırmak ,hal 
kın mücadelesini bölmek 
ve yurtsever devrimcilerin, öğretmenlerle ve geniş halk kitleleriyle kay 
naşmalarını engellemek için ellerinden geleni yap 

maya başladılar. Sosyal- 
faşist TÖB-DER yöneticile 
ri; mitingi TÖB-DER ve 
diğerleri „düzenlediler 
bahanesiyle miting öncesi 
TÖB-DER'de yapılan toplantılara devrimcileri, 
yurtseverleri almadılar. 
Hazırlık toplantılarına 
yönetiminde devrimcilerin 
yurtseverlerin çoğunlukta 
bulundukları LİSE-DER ve 
DENİZLİ-DER'İ çağırmadılar. Çağrılmayışın nedeni 
ni soran ve mutlaka çâğırılmalarını isteyen demok 
rat, yurtsever öğretmen 
ve mewr arkadaşlara, 
sosyal-faşistlerin verdik 
leri cevap şuydu: "Lise- 
Der ve Denizli-Der vali- 


lik tarafından kapatıldı, 
bu bakımdan bu demekler 
yasa dışıdır, o Çağıramayız", Sosyal (o faşistler; 
Amerikancı faşistlerin ka 
pattığı derneklerimizi "ya 
sadışı" olarak görüyorlar 
dı. Devrimci Gençlik dergisinin görüşlerini savunan arkadaşlar da, mitingde kendilerine (“söz 
hakkı" verilmediği gerekçesiyle miting çalışmalarına katılmadılar. 


SOSYAL-FAŞİ STLER, 
DEVRİMCİLERİZ 
YURTSEVERLERİ MİTİNGE 
SOKMAMAYA . KENDİ GÜÇLERİ 
YETMEZSE POLİSİN 
YARDIMINI İSTEYECEKLERİNİ 
SÖYLEDİLER, 


Sosyal-faşistler ,"başta Ege'deki güçleri olmak 
üzere tüm güçlerini Deniz 
li'deki mitinge seferber 
edeceklerini, devrimcileri, yurtseverleri kesin 
likle mitinge  âlmayacaklarını, kendilerinin güçleri yetmese bile polise 
teslim edeceklerini" söylüyorlardı. 

Bu gelişmeler üzerine 
Denizli'de bulunan HALKIN 
KURTULUŞU'nun, Halkın Yolu'nui, Halkın Birliği" 
nin, Halkın Sesi'nin görüşlerini savunan arkadaş 


lar oturupbir toplantı 
yaptık, 

Yapılan toplantılarda 
"eylemde birlik, ajitasyon ve propagandada serbestlik" ilkesinden hareket ederek, mitingde tavrımiz konusunda âşağıdaki 
kararları aldık: Sosyal- 
faşistlerin düzenlediği bu 
mitingi, enperyâalizme,sos! 
yal-emperyalizme, faşizme 
sosyal-faşizme karşı devrimci bir miting haline 
getirmek, geniş bir kitle 
çalışması yürüterek en 
geniş halk kitlelerinin 

mitinge katılmasını sağla 
mak, çalışmalar esnasında 
başta modem revizyonizm 
olmak üzere, her türlü 
Marksizm-Leninizm 
sağ ya da "sol" Ù 
nin kitleler üzerindeki et 
kinliğini kırmak için çaba göstermek, öğretmen 
ve memur kitlesinin ekono 
mik taleplerine sahip çık 
mak, milli zulüm ve baskiyı teşhir etmek, Bu ilkeler etrafında kitleler 
içerisinde ajitasyon ve 
propaganda yürütmek (bildiri, afiş, yazı, iğ 


tan arkadaşların 
edilen ortak sloganlârdoğ 
rultusunda (ortak sloganların dışında her grup 
bastırılmamak kaydıyla 


kendi özel sloganlarınıda 
atabilecekti) (güçlerini 
birleştirmesi, devrimci, 
yurtsever bir şubenin pan 
kartının arkasında yer 
alınıp, sosyal-faşistlerin, devrimcileri, yurtseverleri mitingten atma 
ve polise teslim etme çabalarının boşa çıkarılma- 
sı için hazırlık yapılması, kararlarını aldık, 


"DEVRİMGİLERİN, 
YURTSEVERLERİN KARARLILIĞI 
KARŞISINDA, SOSYAL- 
FAŞİSTLERİN YARDIM 
İSTEDİĞİ POLİS, DEĞİL 
BİZİ DAĞITMAK, YAYIMIZA 
BİLE YAKLAŞAMADI , 


Miting alanında toplanılmaya başlandığı sırada 
güçlerimizin dağınık ve 
zayıf olduğu bir anda, 
önceden hazırlanmış : olan 
İGD'li ve TÖB-DER'li sosyal-faşistler ellerindeki 
sopalar ve taşlarla ani- 
den üstümüze saldırdılar. 
Henüz güçlerimizi topar- 
Jayamadığımz ve (uyanık 
olmadığımız için, sosyal- 
faşistlerin bu ilk saldırısı karşısında dağıldık. 
Bu ilk saldırıda bizler- 
den ve onlardan birçok ki 
şi yaralandı. Fakat dağı- 


mi 


Sovyetler Birliği'nde "ye 
ni bir katkı"da bulunuyor 
ve "yeni bir devlet" ilan 
ediyorlar. Bu devlet "bü- 


Sovyetler Birliği 


sosyal-emperyalisttir 
Sovyetler Birliği'nde 


v 
S. 
z 

e 
a 


diktatörlüğü 
yıkılmıştır 


lân kitleyi hemen toparla 
yarak "Kahrolsun faşistler, sosyal-faşistler" slo 
ganıni haykırarak miting 
alanına tekrar geldik, Bu 
arađa Denizli'den ve çevreden gelen dđevrimcilerin, yurtseverlerin katıl 
malarıyla sayımız binbeşyüze ulaştı, saflarımızın 
daha da sıklaştığını gö - 
ren, yüreklerine korku 
dolan sosyal-faşist beslemeler, bu sefer polise 
sığındılar. Polise "bunlar tertip komitesinde de 
ğil, bizim dışımızdadır. 
Mitingden atın" diye bağırmaya başladılar. Fakat 
devrimcilerin, yurtseverlerin kararlı tavrı sonucu, polis, bırakın bizi 
dağıtmayı, yanımıza bile 
yanaşamadı. 4 


SOSYAL-FAŞİŞTLERİN 
MİTİNGE KATILMALARINA HİÇ 
İTİRAZ ETMEDİKLERİ 
DEVRİMCİ GENÇLİK 
DERGİSİNİN GÖRÜŞLERİNİ 
SAVUNAN ARKADAŞLARDAN BİR 
KISMI DEVRİMCİLERE 
YAPILAN SALDIRIYA 
KATILDILAR, 


Miting alanında yapılan konuşmalar sonucunda 
yürüyüşe geçildi. Sosyal- 
faşist beslemeler, devrim 
cileri, yortseverleri bu 
sefer de tecrit etmek için, ellerindeki sopa ve taşlarla kon 
voyun iki tarafını sardılar. Fakat o saflarımızda 
karmaşa ve dağınıklık hüküm sürüyordu. 

'TÖB-DER ve diğer demok 
ratik derneklerden sonra 
Devrimci Gençlik Dergisi 
taraftarları yürüdü. Sosyal-faşistler "DG" arkasına sopalı bir barikat 


tün halkın devleti" imiş! 

Bu sosyal-faşist reviz 
yonist tez elbette basit 
bir saçmalık değildir.Bir 
küçük burjuva hayalciliği 


leri sürerek doğrudan doğ 
ruya varolan (halk saflarında) çelişmelerden gerici bir şekilde yararlan 
maktadırlar, "Tek bir sınıfın diğer halk üzerine" 
"diktatörlüğü" küçük burjJuvazinin kolayca kabullenmediği ve kolaylıkla 
da başkaldırabileceği bir 
olgudur. o Revizyonistler 
bu ayrılığı sömürüyorlar. 

Görünürde bütün halka 
"demokratik" bir halk dev 
leti (!2) armağan edilmeleri bunun ardında ise 


Öölistirliniktedir. 
"Halkın Devleti"nin or 
taya çıkış nedenlerinden 
birisi ise ilkesizliği ve 
sahtekarlığı dahada açıkca sergiliyor: Revizyonist karşı-devrimciler, 
sözümona SSCB'de sınıf 
mücadelelerinin sona erdiğini iddia etmektedirler. Eğer sınıf . mücadeleleri sona erseydi "halk" 
sözcüğü, hele, , "devleti 
tanımlamak yanlıs ©) 
Tutarsızlık mey 
dır? Sovyet revizyonistle 
ri;şsınıflar varlıklarını 
sürdürürken,sınıf omüca- 


tı. 


Bütün yurtsever ve devrimciler sosyal faşizme ve sosyal emperyalizme karşı da mücadele etmelidirler 


MODERN REVİZYONİZMLE MÜCADELE EDELİM! 


bü olgu bile, bize Sovyet 
revizyonistlerinin gerçek 
yüzünü göstermiyor m? 
Onların sosyal-faşistlikleri ortada değil mi? 


“ULUSLARARASI PROLETARYA 
DİKTATÖRLÜĞÜ” (4) 


Cançekişen emperyaliz- 
nin sistemli ve tutarlı 


revizyonist 
"teorileri"nin aslında em 
ist ılma ve fa- 


glS it olan u- 
Cuz ve ar oik. 


Ülke içinde Proletarya 
diktatörlüğü'nün kalktığı 
ni (5) ilan eden Sovyet 
revizyonistleri, emperyalist yayılmalarına bir kı 
lıf olarak aşağı yukarı 
aynı zamanlara rastlayan 
bir dönemde "sosyalist" ül 
keler arasında sınırların 
kalkmasının yakın bir za 
manda gerçekleşebileceğin 
den; "sosyalist" cumhuriyetlerin büyük bir Sovyetler Birliği oluşturabileceğinden; uluslarara- 
sı bir proletarya rya diktatörlüğü kurulmasının ge - 
rekliliklerinden sözetme- 
ye başladılar. 


Onların sahte "mark- 


sist" dilinde ülke içinde 
pro: A diktatörlüğü 
ıkılmalıdır, ama _ başka 
ülkeleri tahakküm altına 
alıp tamamiyle Si -3 


"Ya toprak sahipleri ve kapitalistlerin dikta 


törlüğü (yani demir devlet) yada işçi 


diktatörlüğü, 


sınıfının 
1 yoktur. Aydın çocukla- 


rı, beş para etmez entellektüeller, kötü kitaplardan yanlış şeyler öğrenmiş küçük mülk sahiple- 


ri, boşuna bir orta yolun rüyasını ye dururlar, Dünyanın hiçbir ülkesinde orta yol yoktur ve 


9lamaz, Ya burjuvazinin diktatörlüğü .... ya da 
proletaryanın 


semdir." LENİN. 


üğü, Tarihten bunu çıkart- 


mamış, öğrenmemiş olan kişi iflah olmaz bir Sser- 


Lenin, çağımızda 2 tip devletin mümkün olabi- 


leceğini söylemektedir. 


1. Burjuva diktatörlüğü- 


nün biçimleri, 2. Proletarya diktatörlüğünün bi- 


çimleri, 


Bu gün bütün devrimcilerin, bütün yurtseverlerin, özellikle sosyal-emperyalizmi kavrayabilmeleri için bu mesele üzerinde derinlemesine dü- 


şünmeleri gerekmektedir. 


Lenin, kapitalizmden ko- 


münizme geçiş süreci içinde bir orta yolun, üçüncü bir çözümün olmadığını vurgulamıştır, 

O zaman 1953'ten 1977'ye kadar uzanan dönem 
boyunca Sovyetler Birliğindeki devlet, proletarya 


diktatörlüğü müdür? Eğer değilse, ve bir 


"orta 


yol"-mümkün değilse, SSCB'de bu gün kimler siyasi iktidarı ellerinde tutmaktadır? 


kurdular. Devrimciler,sos 
yal-faşistlerin bu barikatını ellerindeki sopala 
ri alarak kırdılar. Bunun 
üzerine sosyal-faşistler 
devrimcilere taş atmaya 
başladılar, Devrimcilerak 
tif bir şekilde karşı ko- 


şist beslemeleri önlerine 
katıp kovalamaya başladılar. Ancak sosyal-faşist—- 
lerle aramızda "DG" taraftarı arkadaşlar olduğu 
için sosyal-faşistleri 
kovalarken atılan taşlar 
onlara da geldi. Bunu far 
kedince sosyal-faşistlere 
karşı kin ve öfkeyle dolu 
olan devrimci kitle güçbela durduruldu. Devrimci 
lerin yukarıdaki nedenden 
dolayı durmasını fırsat 
bilen sosyal-faşistler 
tekrar saldırıya geçtiler. Bu sırada sosyal-faşistler tarafından kışkır 
tılan "DG" taraftarların- 
dan bazıları da saldırıya 
katıldılar, Orta yolcubır 
siyaset izleyen "Devrimci 
Gençlik" grubu ise, sözde 

“revizyonizme karşı mücadele" (!)den bahsedip sosyal-faşistlerin devrimcilere, yurtseverlere yaptıkları saldırıyı ilk önce seyrettiler. Sonradan 
kendileri de saldırıya 
katıldılar. Bu tavırları 
da onların "revizyonizme 
karşı"(!) mücadeleden söz 
etmelerine rağmen, tutarsız ve uzlaşmacı siyasetlerini gözler önüne seriyordu. 


DEVRİMCİLER DÖĞÜŞÜRKEN, 


HALKIN SESİ OPORTÜNİŞTLERİ 


REFORMİST SİYASETLERİNİ 
YAYMAYA ÇALIŞIYORLARDI, 


Devrimciler, bu salırı sunucunda Savunma du- 


rumuna geçti ve hemen tomnane yürüyüşe geçti. 
Bundan sonra da sosyal-fa 
şistlerin, Polisin ve jan 
darmanın tüm ı ve 
tertiplerine rağmen birbirine kenetlenmiş olanve 
kararlı bir şekilde saf 
tutan devrimcileri, yurtseverleri yürüyüşten çıkarmayı başaramadılar. 
Yurtsever devrimciler 
sosyal-faşist saldırılara 
karşı en önde mücadele 
ederken, Halkın Sesi opor 
tünistleri de bu durum 
fırsat bilip, oportünist 
siyasetlerini yaymak için 
"“Rusyayla anlaşmaya hayar", “Boğâzlardan Rus 
savaş gemileri geçemez" 
gibi sloganları kitleye 
attırmaya çalışıyorlardı. 


HATALARIMIZ VE 
ÇIKARDIĞIMIZ DERSLER: 


Mitingde yaptığımız 
hatalar ve (o çıkardığımız 
dersler şunlardır: 

a) Miting öncesi kitle 
çalışması yetersizdi. Daha çok "dernek masalarındaki konuşmalar" olarak 
kaldı 


b) Öğretmenlere ve hal 
ka, sosyal-faşistlerin ha 
in yüzleri ve devrimcilere hazırladıkları oyun ve 
saldırı önceden teşhir edilmedi. 

c) Miting hazırlık çalışması için kararlaştırı 
lan ortak afiş ve bildiri 


tüm grupların "“sorumsuzca davranışıyla" hayata 
geçirilemedi. 


d) Miting alanında sal 
dırının mutlak olacağı 
bilindiği halde, güçler 
toparlanmadan ve dağınık 
halde gidildi. 

e) Çevreden gelen arka 
daşlar 11.00'de gelmeleri gerektiği halde çok 
geç geldiler. 
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lüğü" (!) şeklinde etiket- 
Jenmelidir ki kitleler ve 
devrimciler bu emperya= 
list saldırının gerçek 
üzün ortayaçıkaramasın. 
wörüldüğü gibi, Sovygt 
revizyonizmi için, bırakalım diyalektik materyalizmi;şilke,sistemlilik tu 
tarlı! ık, hatta "mantıklı" 
lık bile ölçüt olmaktan 
çıkmıştır, Emperyalizmin, 
özellikle sosyal-emperyalizmin çürümüşlüğü, 
onun çıkardığı iğrenç koku, bu emekçi kanına susamış sahte "marksist" 
teorilere şe sinmiştir. 


AVRUPA “KOMÜNİST” Cİ) 
PARTİLERİ KONFERANSI- 
BERLİN 


1976 yılında Berlin'de 
içimden hiç bir çeşit kar 
şı devrimi burjuva ideologu'nun eksik olmadığı 
bir demagoji, sahtekarlık 
ve alçaklık kongresi yapıldı. Bu kongre her söyledikleri birbiriyle açık 
açık çelişen bir çok "komünist" "parti"nin "kendi 
sosyalizm"lerini, "milli" 
burjuva reformist program 
larını onaylatıp "meşrulaştırdıkları" bir yerol 
muştur. 

SBKP' revizyonistleri 
her şeyden önce nüfuz alanlarını genişletmeyi, 
yayılmayı ve tahakküm kur 
mayı amaçladıklarını bu 
kongreyle bir kez daha 
ispatladılar. 

İlkelilik, tutarlılık 
ve dürüstlük gibi birme 
seleleri olmayan Sovyet 
enperyalistleri, SEKP'nin 
25. Kongresinde "proleter 
enternasyonalizmi" ve "pro 
letarya diktatörlüğü" 
tezlerine sadık kalacakla 
rını sahtekarca tekrarlar 
ken, Berlin'de İspanya 
K.P., İtalya K.P., Fransa 
KPa ai proletarya dik- dikilaçıKça red“ 

eriş ayı emper 
yalizme köle edecekleri 
ni açıkça ilan eden par“ 


tilerle aynı kongreye 
katılmakta bir bile 
tereddüt göstü ler. 


Çünkü proletaryaya ilkönçe kendileri ihanet etmiş 
ti 


“© "Revizyonizm; bölünüe, 
birlikten yoksunluk, şovenizm ve anarşi demektir" Berlin Konferansı 
revizyonist hareketin nasıl paramparça olduğunu, 
her kafadan bir ses çıkaran bir bozguncular alayı 
olduğunu, ortaya koymuş; 
ve sosyal-emperyalistle - 
rin ilkesizliğini, yayılmacılık, kâr ve nüfuz peşinde koşmaktan başka; 
karşı-devrimcilikten öte 
hiç bir siyasi amaçları 
olmadığını da ortaya sermiştir. 

“Her çeşit oportünist 
ve revizyonist gelir ge~ 
çer ama proletarya ve ©- 
nun ideolojisi Marksizm- 
Leninizm yenilmez bir güç 
olarak kalır!! Proletaryanın öncü müfrezeleri, ger 
çek ıarksist-leninist par 
tiler;milli ve sosyal kur 
tuluş bayrağını yüksekler 
de tutacak ve proletarya 
tarihi görevini (mutlaka 
gerçekleştirecektir. 

Bütün emperyalistler ve 
gericiler birer kağıttan 
kaplandırlar! 


£f) Güçler toparlandıktan sonra disiplinli ve 
örgütlü bir yapı oluşturu 
lamadı. Karmaşa ve dağınıklık önlenemedi. 

g) Sosyal-faşist barikat daha önce yarılmadı:, 
yarmak için çalışmalıydık. 

Ancak bütün bu eksikliklere rağmen sosyal-faşist ıhanet ve saldırılar 
devrimcilerin kararlı mücadelesi Karşısında bertaraf edildi. Denizli'de 
ilk defa yapılan ve binlerce kişinin katıldığımi 
ting faşist MC'nin ve köpeklerinin yüreğine korku 
saldı. 


KAHROLŞİN FAŞİZM, SOSYAL- 
FAŞİZM, 

NE AMERİKA, NE RUSYA, 
BAĞIMSIZ-DEMOKRATİK 
TÜRKİYE, 

YAŞASIN DEVRİMÇİ İŞÇİ- 
KÖYLÜ İKTİDARI, 

FAŞİZME ÖLÜM, HALKA 
HÜRRİYET, 


DENİZLİ'DEN 
BİR GRUP DEVRİMCİ 


| 
t 
$ 
| 
| 


'karşımıza, BİZ vuracağız, kıracağız, a 
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zZacıbaşı mahkemeliktir. 


yınlıyoruz: 


Ercan Mahallesi halkı, 
evlerini başlarına yıkmak isteyen 


zalimlere halk düşmanlarına karşı 
dişe diş mücadele etmeye kararlı 


Istanbul Ümraniye Ercan mahallesinde 5.000 kişi oturmaktadır. Buradaki evler hazine arazisi 
üzerine kurulmuş gecekondudur. 5.000 kişinin yaşadığı semtin yolu, suyu, elektriği, okulu v.b. 
Semt halkı çok yoksuldur. Çoğu; işçidir, seyyar satıcıdır, küçük memur ve küçük esnaftır. 

İşbirlikçi hakim sınıfların devleti, şimdi de Ercan mahallesi halkının evlerini 
yıkmak istemektedir. Türkiye'nin başta gelen işbirlikçi, tekelci burjuvalarından Nejat Eczacıbaşı, üzerinde Ercan mahallesi halkının yaşadığı hazine arazisini başka bir şahsın mali 'gibi gösterip satın almaya kalkmıştır. Şimdi sürekli olarak halka baskı yapmaktadır. Halen, Ercan mahallesi halkı ile Nejat Ec- 


Ümraniye Belediyesi de, bu araziye "mezarlık yapılacak" gerekçesiyle el koymaya çalışmaktadır. Jandarma ve polisten, halkın evlerinin yıkılmasını istemektedir. 

Yoksul Ercan mahallesi halkı, kendilerini sokağa atma çabalarına karşı uyanıklılığı elden bı 
rakmıyor. Halk, evini barkını yıktırmamak için sonuna kadar mücadele etmeye kararlı. 

Aşağıda, Ercan mahallesi halkının, 


yoktur. 


başlarına 


HALKIN KURTULUŞU'nun sorularına verdikleri cevapları ya- 


"Bu devlet bizim değil, zenginlerin, sömürücülerin, Eczacıbaşı Holdinglerin devleti..." 


H.K.- Kaç senedir bürada oturuyorsu 


nuz? 


= 4 senedir buradayım. 

H,K.- Bu yere kaç lira ödediniz.Tapunuz var mı? 

= Pek ücret ödemedim. Tapumuz yok. 
Holding şirketi karşımıza çıkmış, Elin 
de herhangi bir belgesi yoktur. Ama pa 
rası çok. Ama bizim de gücümüz var. 

H.K.— Hastalarınızın yolda ölmesi, 
çocuklarınızın okula gidemeyişinin sorumlusu kimlerdir? A 

- Devlettir, Bu devlet bizim değil, 
zenginlerin, sömürücülerin, Eczacıbaşı 
holdinglerin devleti. 

H.K.- Bu devlet insanca yaşamanız 
için bu güne kadar size ne yaptı? 

= Erzincan'dayken mahrumiyet içindeydik, Burada da mahrumiyet içindeyiz. Istanbul'da oturuyoruz. o Suyumuz 
yok, yolumuz, elektriğimiz yok, okulumuz yok. Birde büyük şirketler çıkıyor 


lacağız. Devlet vermezse, biz kendi gü 
cümüzle buranın tapusunu alacağız. 


H.K.— Biz ne yaparsak başarıya ulaşırız? 

~ Tek vücut olmalıyız. Birleşmeli— 
yiz, Bize yapılanlara kendi gücümüzle 
karşı koyacağız, 


"Yıkıma gelirlerse 


burayı savaş alanına çeviririz. 


Bizi yıkabilirlerse 
gecekondularımızı ancak 
ondan sonra yıkabilirler” 


H.K.- Kaç senedir burada oturuyorsunuz? Bu yeri 
kaç liraya satın aldınız? 
--İki senedir burada oturuyoruz. Buyer için 


para vörmedik sayılır. Üzerindeki ekine para verdik 


H,K.- Yörinizin' tapusu var mı? 

Yok. 

H.K, Siz tapu almak için bir girişimde bulundunuz mu? Ya da evlerinizi yıkmak için birşey 

e yaptılar mı? 

= Şimdiye kadar birşey yapmadılar, Ölümünü 
bekleyen hasta gibi hergün yıkım bekliyoruz. Her 
an yıkabilirler, 

H.K.- Evlerinizin 50 m. ilerisinde Istanbul televizyon kulesi var. Siz ise elektriği, suyu, 
yolu, okulu olmayan bir yerde yaşıyorsunuz. 
Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? 

= Sahipsiziz. Bunu bildiğimizden herşeye isyan edesimiz geliyor. En yakın belediyenin başkanının buraya yardım etmesi gerekirken, o, yıkıma 
en istekli kişilerden biri. 

H.K.- Yıkım için gelseler nasıl davranırsınız? He 
men boyuneğermisiniz? 

-= Burayı tamamen savaş alanına çeviririz. Ünce bizi yıkabilirlerse gecekondularımızı ancak on 
dan sonra yıkabilirler. 

H.K.— Kaç nüfusa bakıyorsunuz? Çocuğunuz var mı? 

= Evliyim. Beş nüfusa bakıyorum. Bir çocuğum 
var. Memurum, 1300 lira alıyorum. Her memur gibi, 
bu para yetmiyor. 

H.K.— Yolunuz, suyunuz, okulunuz yok. Sizce bun- 
Jar nasıl çözülür? 

= Tüm halk birleşirsek; yolumzu da yaptırırız. Gecekondularımızı da yıktırmayız. 


H.K.— 10 nüfusâ bakıyorsun. Çocukla 
rın okula gidiyor mu? 


- Gidip geliyorlar. Zaman zaman sır 


tımızda götürüyoruz. Çoğu zaman hasta 
oluyorlar. Doktora götürecek paramız 


da yok. 


ra zam yapanlar sizin sorunlarınızı çö 
zerler mi? 


değil, sömürücülerin sözcülüğünü yapı 
yorlar. Oy vereceğimiz adamı iyi tanımalıyız., Ama onları biz o tanıyamayız. 
Çünkü bizden değiller. Başka zaman gelip oturmazlar bile, Ama oy için çamur 
da da yatarlar, Bunlar bizi 

H.K. 10 nüfusu geçindirmek için eelinize ne geçiyor? 

= 1.000 lira geçiyor. O da her zaman geçmez. Ben kirada oturmuş olsaydım ölürdüm. Çoluk çocuk öylesine yaşı 
yoruz. 

H.K.- Hergün devrimci gençler öldürülüyor, saldırıya uğruyorlar. Bunun 
hakkında ne düşünüyorsunuz? 

- Bu kavganın temelinde yatan neden 
bir grup fakiri, fukarayı bu çamurdan 
kurtarmaya çalışıyor. Bir grup da "bırak yahu şunu, Vur tepesine iyice batsın çamura" diyor. 


"EVİMİZİ YIKMAYA GELENİN KAFASINA 


den temin ediyorsunuz? 
-= Tulumbadan. 


= 
a 
BIRER H.K.- Sizin için zor olmuyor mu? 
-= İçeceğimiz su. Niye zor gelsin, 
Aa Ma H.K.- Bu ev sizin mi? Kaça aldınız? 
KUSKU değil, 
H.K.- Sizin evlerinizi yıkmak istiyorlar, 


VURURUZ” srl Ye selirlerse vie yaparsınız? 


- Ne yapacağız? Hepimiz toplanıp gelenin ka- 


fasına birer küskü vururuz. 


"Devlete karşı gelemeyiz diyorduk... 
İcabında geleceğiz. 
Halkla, mücadeleyle karşı geleceğiz” 


H.K.- Bu evlerde insahca yaşıyoruz diyebilir misiniz? Sizce insanca yaşam na 
sıl olur? 

- Bu yaşam değildir. Bir evle insanca yaşamak için suyu, elektriği, kaloriferi, heryeyi olmalıdır. Bunu burada kolay kolay bulamayız. Ama bulacağız. Mücadele vereceğiz. Halkla beraber, birlik olacak, dertlerimize çare arayacağız. 

H.K.- Evinizi yıkmaya gelirlerse ne yaparsınız? 

- Devlete karşı gelemeyiz diyorduk. İcabında geleceğiz. Halkla, mücadeleyle karşı geleceğiz. Kanunla, nizamla olmazsa birlikle karşı geleceğiz.Kon 
amuzu yıktırmayacağız. Ama birlik olmazsak evlerimizi yıkarlar. 

H.K.- Maaşlarına 3 dakikada 9 bin lira zam yapanları halka hizmet edecek kişiler olarak görüyor musunuz? 

= Parlamento işi vatandaşın işine gelmez. Onlar, kendi çıkarları için üç 
dakikada bunu yaparlar. Ama vatandaşın işini üç senede yapmazlar. 

H.K.- Devlette kimin sözü geçiyor. Sizin mi, Eczacıbaşı'nın mı? 

= Birlik olursak halkın sözü geçer. Birlik olmazsak Eczacıbaşı bu işini 

de yaptırır. 


H.K.— Televizyon kulesinin yakınındasınız. Bütün Istanbul ve Türkiye'nin bir 
çok yerinde televizyon seyredilebiliyor. Sizin burada elektiriğiniz bi 
le yok... 

— Biz de televizyon direği seyrediyoruz. 


H.K.- Bu aldığınız tulumbanın suyu temiz mi? Hasta olmuyor musunuz? 

— Sağlığa zararlıdır. Gene de bunu içip kullanıyoruz. Başka suyumuz yok. 
Yolunuz çamurdan geçilmiyor. Hastanız olduğu zaman ne yapıyorsunuz? 
Sırtımızda götürüyoruz. Yanımıza iki çift lastik ayakkabı alıyoruz. 
Biri çamurda kalınca öbürünü giyiyoruz. Zaten hastalarımızın çoğu yolda ölüyor. 

H.K.- Sizce maaşlarına 3 dakikada binlerce lira zam yapanlar halka hizmet eder mi? 
— Bunlar halka hizmet etmezler. 


Sağmalcılar 
Cezaevi” ndeki 
devrimcilerin 


ortak açıklaması 


Biz, Sağmalcılar Ceza 
evinde tutuklu bulunan çe 
şitli siyasetlerden yurtsever devrimciler, Halkın 
Sesi'nin açtığı "Yeni Çar 
lar'la işbirliği Anlaşma- 


sına Hayır" kampanyasını 
doğru bularak, anketteki 
soruları cevaplandıran as 
gari müştereklerde ortak 
bir metin hazırlayıp'Halkın Sesi'ne gönderdik.Hal 


ORTAK METİN 


1. Faşist MC iktidarının 
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kın Sesi 90. sayısında as 
gari ortak metn. kend. 
merkezi siyasi tespitine 
uygun biçimde yayınladı , 
Bu davranişın olumsuz bir 
tutum olduğunu, metnin ta 
mamının > yayınlanmasının 
bir sorumluluk . olduğunu 
gördüğümüzden Halkın - Sesi'ne bildirerek metnin 
aslının yayınlanmasını is 
tedik, fakat yayınlanmıyacağı haberini aldık. 

Biz Halkın Birliği, 
Halkın Yolu, Halkın Kurtuluşu, Devrimci Muhale- 
İşt (DGD) taraftarları olarak, hazırladığımız ortak metnin tamamını veHal 
kın Sesi'nde yayınlanan 
metnin her ikisinin de 
gazetenizde yayınlanmasını istiyoruz. 

NOT: Aynı mektup Halkın Biğliği ve Halkın Yolu'na gönderilmiştir. 


1-emperyalist Rusya ile imzalamayı dü- 


sosya 
şündüğü "Dostluk ve İşbirliği" anlaşması, Yeni Çarların, ülkemizde hegemonyası sarsılan ABD emperyalizminin ayağını kaydırma ve kendi hegemonyalarını 
kurma yolunda attıkları yeni bir adımdır. 

1965'lerden bu yana çeşitli anlaşmalarla ülkemize sızan Rusya özellikle 1974 Kıbrıs buhranından sonra Türkiye'yi boyunduruk altına almak için 
iktisadi, ideolojik ve siyasi alanlarda yoğun bir saldırıya girmiştir. "Dost 
luk ve İşbirliği" anlaşmasının yine Rusya ile imzalanan enerji ve kredi anlaşmalarının takip etmesi bu gerçeği doğrulamaktadır. 

Dünyadaki bütün gelişmeler bu anlaşmanın imzalanmasının ülkemiz ve 
dünya halkları için son derece olumsuz olacağını göstermektedir, o Günümüzde 
iki süper devlet; Rusya ve ABD, dünyanın her yerinde dolayısıyla Türkiye'de 
de şiddetli bir hegemonya çatışması içindedir. Rusya dünyanın yeniden paylaşılmasını talep etmekte ve savaş kışkırtıcılığı yapmaktadır. Bu nedenle, dün 
ya çapında, özellikle stratejik konumundan dolayı, ülkemizde esas saldırgan 
süper devlet Rusya'dır. Bu nedenle, Yeni Çarlarla bir "Dostluk ve İşbirliği" 


H.K.- Maaşlarına 3 dakikada 9 binli 


= 25 bin lira maaş alan senatörler 
milletvekilleri bizim sözcülüğümüzü 


H.K.- Ev kadını olarak, işleriniz için suyu 'nere- 


- Ben bilmiyorum. Erkekler bilir, Benim işim 


Halkın 

Kurtuluşu 
taraftarlarının = 
açıklaması: 


ZİNDANLAR BOŞALSIN 


Halkın Kurtuluşu 


anlaşmasının imzalanması, Rusya'nın ülkemiz üzerinde hegenonya kurma emellerine ve onun saldırgan vüzünün gizlenmesine hizmet eder, Bütün devrimciler 
ve yurtseverler bu anlaşmanın imzalanmaması için mücadele etmelidir. 


2. Yeni Çarların yurdumuz üzerindeki etkinliğinin artması, bağımsız- 


lığımız için ciddi bir tehlikedir. Faşist MC iktidarının teslimiyetçi tutu“ 
muna karşı çıkılmalıdır. 


3. Süper devletlere güven vermek ya'da ikisi arasında denge siyaseti 


izleme ülkemiz üzerinde Yeni Çarların tahakküm kurmalarına yol açar 


Sağmalcılar Cezaevindeki devrimciler "Yeni Çarlarla" İşbirliği Anlaş- 


masına Hayır" kampanyasını destekliyoruz. 


Halkın Sesi”nin 
yayınladığı metin: 


"Ülkemizde esas saldırgan 
süper devlet Rusya” dır” 


1965'lerden bu yana çeşitli anlaşmalarla ülkemize sızan Rusya özellikle 1974 Kıbrıs bunalımından sonra Türkiye'yi boyunduruk altına almak için 
iktisadi, ideolojik ve siyasi alanlarda yoğun bir saldırıya girişmiştir. Rus 
ya ile imzalanan enerji ve kredi arlaşmaları ve bunları izleyen "Dostluk ve 
İşbirliği Anlaşması" bu gerçeği doğrulamaktadır. 
Ülkemizde esas saldırgan süper devlet Rusya'dır. Bu nedenle Yeni Çarlarla "Dostluk ve İşbirliği" anlaşmasının imzalanması Rusya'nın yurdumuz üzerinde hegemonya kurma emellerine ve onun saldırgan yönünün gizlenmesine 
hizmet eder, Bütün devrimciler ve yurtseverler bu anlaşmanın imzalanmasına 
karşı mücadele etmelidirler. 


Altında bizim de -imzamız-bulünan "ortak i ya 
tin"de bazı temel yanlişlar bulunmaktadır. Birin- 


© cisi; 

«.ss "Rusya dünyanın yeniden paylaşılmasını ta 
lep etmekte ve savaş kışkırtıcılığı yapmaktadır. 
Bu nedenle, dünya çapında, özellikle stratejik ko 
numundan dolayı, ülkemizde esas saldırgan çsüper 
devlet Rusya'dır,." A 

Bu bölüm ülkemiz üzerinde Amerikan emperyalizmin hegemönyasının olduğu gerçeği ile çelişmek 
tedir. Yurdumuz ABD emperyalizminin hegemonyası, 
Sovyet sosyal-emperyalizminin yayılması altındaki 
geri bir ülkedir. 

Yine "ortak metin'deki ikinci maddede bulu- 


"2- Yeni Çarların yurdumuz üzerindeki etkinliğinin artması, bağımsızlığımız için ciddi bir 
tehlikedir," 
cümlesi yanlıştır. 

Çünkü bu:cümle yurdumuzun tüm bağımsız olduğu : anlamına gelmektedir ki, bu gerçek değildir. 

o "Siyasi bağımsızlık" sahte ve görünüştedir. 
Yurdumuz bugün emperyalizme, ekonomik, siyasi, aş 
keri, kültürel bakımdan bağımlı bir ülkedir. 


Sivas Yarı Açık Cezaevi kadın tutuklularıyla konuştu: 


H.K.- Hapishanenizde 
yurdu, gez a 
tamirhane, torna,ha 


lı atölyesi gibi yer 


ler var mı? 
- Kadınlar için halı a 
tölyesi, erkekler için 


matangozhane; toma ve ta 


H.K.— 


şartları nasıldır? 
— Biz kadınlar halı a- 


7” — NE FAŞİST HAPİSANE 


tölyesinde çalışmaktayız. 
Sabah saat 7'den akşam 
e kadar çalışmak ve 

çalışma saati içinde 1500 
İnek atmak zorundayız.Eğer bu psi iii ai 
de dokumak 20) 


muz yerden ey ig e 
kursak, bu fazla dokuduğu 
muz kısmın parası bize ka 
lıyor.'Oysa biz 1500 ilme 
ği bile yetiştiremiyoruz 
bu yüzden geceleri de çalışıyoruz. 
H.K. Hasta olduğunuz ya 
da herhangi bir mazeretiniz olduğu za 
man sizleri çalıştızıyorlar mı? Hasta 
olduğunuzda tedaviniz yapılıyor mu? 

- Çok önemli ve ağır 


tedavi yapılmıyor. Hastalığı genellikle ayakta ve 
işbaşında geçiriyoruz. 


H.K.- Hapishane personeli 
size özel işlerini 
yaptırıyor mu? 


yapıyoruz. 

H.K.— Kadın hükümlü ve 
tutuklular arasında 
ayrım yapılıyor mu? 

— Hapishane ün 
veya buradaki personellerin akrabaları, tanıdıkla 


MÜDÜRLERİ 
BİZİ YOLUMUZDAN 
ÇEVİREMEZ 


rı, tanınmış zenginler ve 
ya rüşvet yedirenler gü - 
nün her saatinde: içerdeki yakınlarını ziyaret 
etmektedirler, Bizim ziya” 
retçilerimiz ise ziyafet 
günlerinde bile içerialınmamaktadır, Bazı tutuk 
lular rüşvet vb. verdik- 


H.K.- Kadın hükümlü ve tu 
tukluların eğitilme 
si yönünde herhangi 
bir çaba var mı? 

De.sa.7'de 
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urguncul 
“SİZİNLE GÖRÜLECEK HESABIMIZ VAR" 


Biz devrimci Kısas köyü halkı ülkemiz para babalarının, toprak ağa 
larının maşası. durumunda olan köyümüz muhtarının tüm yaptığı pislikleri 
görmekteyiz, 

Bir tike et için, bir deveyi kesen, CHP döneminde Ecevit'in fotoğrafını evine asan, MC döneminde Ecevit'in fotoğrafını indirip, 


çocuklarının yakasına ve boynuna MHP 2 özi le A ir 


Demir'i tanıyalım. 
Bütün 


de 230 liraya biçiyorlardı. 
de fazla olan 30 Jirayı muhtarın aldığı ortaya çıktı. 2 
lerde patoz saati 75 liraya saman yapmak için sap 


çekerken bizim 


saatını 100 liraya çeki; 


köylerde biçerler, ekinin kilesini 200 liraya biçerken, 


, her kile- 


Patozculara 


köyümüzde yorlardı.. 
A alak E raya m a x 


ya çıktı. 


para almaktadır. 
Seçim zamanı. partilere oy satar. Köylünün yerine kendisi, sahte im 


ei YEN ve Swatar e “karakol çavuşları ile iş 
yaparak; lık yapmaktadır. Köye gelen kaça e 
eşyalarını kirasıyla sözde saklayıp, arkasından kari çavuşlarına ih- | 
bar etmekte, Bal o e m e hem de 
mal sahibinden, arabuluculuk yaptım diye 


za, parmak kullanarak oyları kullanır. 
Bu adanın yaptığı vurgunculuğu, namussuzluğu sizlere yazı ile an 
cak perl kadar aktarabiliyoruz, 


talancılar, aracı ve tefeci bezirgarlar, şunu iyi 7 
"halkımız soracak 


Bu vurguncular, 
bilmelidirler ki, yaptıkları namussuzlukların hesabını 


tar. 


KAHROLSUN FASİZM! 


KAHROLSUN SÖMÜRÜ VE ZULÜM DÜZENİ ; 
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Halfeti Lisesi” ni basmaya gelen beslemeler 


Köylülerin kararlılığı karşısında defolup gittiler 


Gün geçtikçe daha da 

kudurganlaşan ve Sırtını 
,&mperyalizme dayayan faşistlerin ilçemizde oynamak istediği oyuna halkımız dur dedi. 
” 12.1.1977 Çarşambâ'günü Halfeti Lisesi öğrencilerinden faşist Servet 
Ağar'ın okuldaki devrimcilere silah çekmesi sonu 
cu olay çıktı. Parmakla 
sayılmıyacak kadar az o+ 
lan bu faşist taslaklar , 
devrimci-yurtsever öğren 
cilerin kararlı tavırları 
sonucu okulu terketmek zo 
runda kaldılar. Tabancaçe 
ken şahısı ise polis her 
zaman olduğu gibi, gözüyle gördüğü halde yakalamadı. 


Fu olayın üzerine yurt 
sever-devrimci öğrenciler 


"can güvenliği isteriz" 
gibi sloganlar atarak kay 


wakamlı binası önüne ka- 


dar yürüdüler. 

Kendisi AP'li olmasına 
rağmen Ülkü Ocaklarını aç 
tıran ve halk tarafından 
hiç sevilmeyen Nuri Olcay 
adlı toprak sahibi şahıs 
oğlunu Urfa'ya göndererek 
komando denilen beslemeleri çağırttı. 

13 Ocak perşembe günü 
1 otobüs dolusu. sermaye- 
nin sadık bekçisi besleme 
Halfeti'ye geldi. Bü duru 
mu haber alınca çevre köy 
lüler ve halk bunların 
çıkaracağı herhangi bir 
olay karşısında gerekli 
dersi vermek amacıyla Hal 
feti'ye geldiler. 14 Ocak 
Cuma günü Halfeti Lisesi" 
ni basmak amacıyla gelen 


faşist beslemeler caddelerde gezmeye başladılar. 
Sayıları 40-50'yi bulan 
bu uşaklar karşılarında 
500'ü geçen köylü-halk 
ve öğrenci topluluğu karşısında defolup gittiler. 
Tüm halkın nefretini ka 
zanan bu beslemeleri halk 
ve öğrenciler (o Yuhaladı. 
Bu arada zaten halk tarafından sevilmeyen, menfaatperest, bölücü Nuri Olcay ve'onün Ülkü Ocaklı 
beslemeleri đe’hħalk- tarafından bir kere daha nefretle anıldı. 
YAŞASIN İŞÇİ-KÖYLÜ TÜM 
HALKIMIZ, 
FAŞİZME ÖLÜM, HALKA 
HÜRRİYET. 


HALFETİ "DEN BİR GRUP 
YURTSEVER DEVRİMCİ 


Köyümüzdeki uyanış faşisileri Korkutuyor 


Tilkiler, Pazarcık ilçeşine bağlı 20 km. uzaklıkta bir dağ köyüdür. 
Yolumuz, suyumuz yoktur. 
Sarnıçlarda birikmiş. kurt 
lu, çamurlu suları içiyoruz. Bundan 4 sene önceleri çok dağınık olan köy 
evlerini birleştirmek için bir plan hazırlandı. 
150 evlik bir konut yapılacaktı. Evlerin yapılacağı yer bile düzeltilmiş 
ti. Köyümüz CHP'ye oy ver 
diğinden bu yapımı. olduğu 
yerde bırakarak vaz geçti 
ler. Fakat sonunda; anladık ki, CHP'nin bize hiç 
bir faydası olmayacaktır. 
O da zenginlerin, ağala- 


Ne işbirlikçiler, 
ne sendika 
ağaları 
mücadelemizi 


Mersin limanında gündelikçi olarak çalışan 
500 işçi (bulunmaktadır. 
Bu işçiler enaz 5 senelik işçidir, içlerinde 10 
senelik işçilerde vardır. Fakat bu işçiler 15 
gün çalıştırılıp 1 ay boş 
gezmektedir. İkramiyeye 
20 gün kala işçilerin hak 
ettiği ikramiyeyi vememek için 500 işçinin çıkı 
şını verdiler. Sarı Likat 
İş sendikası buna seyirci 
kalmakta, işçilerin gözünü korkutup, (mücadeleye 
atılmalarına engel ölmak 
istemektedir. Fakatne bir 
avuç işbirlikçi, ne satıl 
mış sendikalar işçi sınıfının mücadelesini durdurahaz. 

İŞÇİLER SENDİKA 
YÖNETİMİNE, 


rın yanında yer alıyor. 
Bu olup bitenler bizleri uyandırdı. Devrimci 
fikirler gün geçtikçe köyümüzde gelişiyor. Köyün 
uyanması faşist muhtar ve 
aynı zamanda ağa olan Hüseyin Alpdoğan'ın işine 
gelmiyor. Mücadelemizi en 


gellemek için her o türlü 
yola baş vuruyor. o Baskı 
kurmaya çalışıyor., Efen- 


dilerine şikayet etmekle 


tehdit ediyor. Ama ne ağa 
ne de onların temsilcileri mücadelemizi engelleye 
meyecektir. 


HÜRRİYET, 

YAŞASIN İŞÇİLERİN- 
KÖYLÜLERİN DEVRİMCİ HALK 
İKTİDARI, 


- TİLKİLER'DEN 
BİR KÖYLÜ DEVRİMCİ 


Biz Kıbrısçık'lı Tene E ka 
emiyetini 


rakolunun "vatandaşın 


“tında, küfür, dayak ve zulüm 


e E 
olduğunu 


Ee Halkın Kurtuluşu" kei halkımıza 


İlçemizde a Ocak akşamı bir kavga sırasın- 


da beş arkadaşımız, bu kavga sebep gösterilerek 
halde karakola 


Devrimciler bu duruma sessiz kalma 
yap arkadaşlarımızın olayla ilgileri olmadığını 


olayla hiç ilgileri olmadığı halde 
türülmüştür. 


bilen şahitlerle karakola 


EM 


itmişlerdir. Arka- 


danlarda çürüttük" diyen e VE halkın a 


DÖVÜLEN DEMİR ÇELİKLEŞİR 


Ti ATEŞ ALEVLER 


yakmıştır. 


Beş arkadaşımıza da "sizin amacınız ne" di 
yerek işkence yapılmıştır. Falakaya yatırmışlar 


SORACAKTIR: 


« Arkadaş 


KIBRISÇIK HALKI ADINA 
BİR GRUP DEVRİMCİ 


Bizler Merzifon ayçiçe 
ği yağ fabrikasında -ME- 
RAY- çalışıyorduk. Hepimiz sürekli bir işe sahip 
olmak umuduyla buraya gir 
dik. Fabrikanın temeli 
atıldığından beri, 3-4 
yıldır, çalışan arkadaşlarımız var. Asgari ücretin altında para alarak 
en ağır işlerde bile çalıştığımız halde, kadrolu işçi olabilmek umuduyla sesimizi çıkamıyorduk. İşveren bu durumu bi 
liyor ve bizi köleler gibi çalıştırıyordu. Ayrıca 
her yıl 15-30 gün süreyle 


Mücadelemizde, 
devrimci siyasetin önderliğinde kendi gücümüze güvenelim 
Mücadele içinde jandarmanın hakim sınıfların hizmetinde bir baskı gücü olduğunu, 


yasaların hep hakim sınıfların çıkarlarına göre işlediğini gördük. 
Ama bu bizi yıldırmadı. İşçiler, köylüler, tüm ezilenler birleşir de mücadeleye atılırsak hiçbir güç bizi durduramaz 


çıkış vererek bizi çeşitli haklardan mahrum bırakıyor ve baskı altında tu 
tuyordu. 

Bu yıl yine düşük ücretlerle çalıştık, Tekrar 
işten çıkış verileceğini 
biliyorduk. Biz, devrimci 
işçiler, durumu daha iyi 
kavrıyor, diğer arkadaşla 
ra da anlatıyorduk. Türkiye'nin her tarafındabir 
çok işçinin işten atıldığını, işçileri baskı altında tutmak için her yola başvurulduğunu, bunun 
sömürü, zulüm ve baskı dü 
zeninin bir sonucu olduğu 


Bu satılmış uşaklar 
bol parayla besleniyorlar 
ve bizim mücadelemizi 
engellettirmek istiyorlar” 


Biz, Niğde İplik ve Do 
kuma fabrikası işçileriyiz. 

Fabrikada işçilerin sı 
nıf bilinçlerinin geliştiği çeşitli olaylarda gö 
rülmüştür. Bunun için müdür ve satılmış köpekleri 
tarafından tehdit ediliyorlar, baskı görüyoruz . 
Fabrikaya yeni makina getirmek yerine, veni yeni 
oyunlar ve işkence sahaları kuruyorlar. İşçileri 
gün gün dağıtıvorlar ve 
kendi: aralarında , kurmuş 
oldukları disiplin kurulu 
tarafından cezaya çarptırarak, tazminatsız olarak 
işten atıyorlar. 

Satılmış şef Memiş Öz 
Nevşehir'den satın alınmış. Nevşehir'e olan 30 
bin lira borcunu ödeyen 
Fabrika Müdürü Fehmi Akde 
mir, onu kölesi haline 
getirmiş, her. istediğini 
yaptırıyor. Başka bazı sa 
tın alınmış ustalar da 
var. Bunlar müdüre yağcılik yâpıyor.'Müdür'de ki” 
mine ev alıyor, kimine 
televizyon alıyor. Bu satılmışlar şunlardır: Kasım 
Usta, Mustafa Tercüman, 
Sebahattin Yılmaz, İsmail 
Sungur. Daha bir kaç tane 
var. Bunların emiyetle 
de'ilişkileri var. Polis 
bunların Koruyucu meleği, 


İSÇİ KÖYLÜ MEKTUPLARINDAN 


——— HASTALARIMIZI -———— 


Çünkü bu satılmış uşaklar bol paravla besleniyorlar ve bizim mücadelemizi engellettirmek istiyorlar. Ama bunu yapamıyacaklardır. 

Usta Sebahattin Yılmaz 
çıraklık mukavelesiyle ça 
lışan çocukları tokatlıyor. Yönetimin bir numara 
lı yağcısı. Tabii bunlâra 
her vağcılıklarının karlışığında 500-1000 veriliyor. Sendikamız. Teksif 
temsilcilerimiz Mustafa 
Karakaya, Mümin Can, İkisi de tam olarak satılmış 
lar. Güya işçinin hakkını 
aramaya gittiği Müdürün 
yanında ezilip, büzülüyor 
ellerini sıvazlıyorlar.İş 
çilere ancak ceryan kesil 
diğinde izin yazılıyor. 
Bu günlerde postabaşı Abdullah Duruş oustalıktan 
alındı, vebundan sonra 
devamlı gündüz işe gelece 
ği söylendi. Ona "sen neden işçileri bilinçlendiriyorsun've:sen neden Ö- 
Bürleri'ğibi vağcılık yap 
mıyorsun?" dediler. Amao 
gerçekten bilinçli bir iş 
çidir. Onu şefi, müdürü 
değil, kimse döndüremez. 


HERKESE İŞ, KÖYLÜYE 
TOPRAK, HALKA HÜRRİYET: 


DEVRİMCİ İŞÇİLER 


MERKEPLE GÖTÜRÜYORUZ 


Bizler Maraş'ın Pazarcık ilçesine 


bağlı 


Yarbaşı köyü yoksullarıyız. Bu güne kadarne yo- 


lumuz, ne suyumuz, ne de okulumuz yoktu. 


Şimdi 


köye su geldi ama bu su köyün dışında akıyor ve 
çeşmesi yok. Soğuk karlı günlerde susuz kalıyoruz ve karı eritip içiyoruz. Yolumuz yapıldı a- 


ma kayalıklar yüzünden arabalar gelemiyor. 
yümüz Kürt ve Alevi olduğundan faşist 


bu kayalıkları sökmedi. 


Ködozerci 
Bu yüzden değirmene mer 


keple gidiyoruz. Hastalarımızı merkeple yola ka 
dar götürüyoruz. Çoğu zaman doktora yetiştire- 


miyoruz. Bu sene köye ökul yapıldı. 


Recep Taş 


isminde bir faşist öğretmen müdür olarak veril- 


di. Bu öğretmen derslerde faşizm 


propagandası 


yapıyor. Biz köy halki olarak bu öğretmeni iste 


miyoruz. 


KAHROLSUN FAŞİZM VE SOSYAL-FAŞİZM: 


FAŞİZME ÖLÜM, HALKA HÜRRİ 


YET, 


YARBAŞI KÖYÜNDEN 
BİR GRUP KÖYLÜ DEVRİMCİ 


"Biz bu devlete ne askerlik yaparız 
ne de Vergi veririz” 


Biz Küçükincirli köyünün,- devlet elinin uzanmadığı açlığa ve Susuzluğa terkedilmiş yoksul hal 
kıyiz. 

Köyümüz eskiden . büyük 

topraklara sâhip bir Ermeni köyüdür. Ermenilerin 
buraları bırakıp gitmeleri sonucu dışarıdan gelen 
ler tarafından topraklar 
paylaşılmıştır. 

Bizler de buraya 1938" 
lerden evvel geldik.Fakat 
toprak verilmedi Halihazır 
da köyümüzde toprak ağası 
diyebileceğimiz 3 kişi 
kendi tapulu arazileriyle 
birlikte devlet hazinesini de kullanmaktadırlar . 
Sönürücülerin devleti ,biz 
topraksız olduğumuz halde 
hazine topraklarını kullanan ağalara göz yumaktadır 


Çoluk, çocuğumuzu ge- 


çindirmek için dilenciliğe kadar varan yollara 
baş vuruyoruz. Bu devlet 
bizi unuttuğu halde bizden vergi alıvor ve bizden askerlik 
istiyor. 

Bize çoluk çocuğumuzu 
geçindirebilmek için bir 
karış toprak vermeyen ve- 
de bunu vermeyeceğini bil 
diğimiz için biz de bu 
devlete ne askerlik yaparız, ne de vergi veririz, 
Ta ki, insanca yaşayacağımız kendi iktidarımızı 
kuruncaya kadar, mücadele 
mizi sürdürmeye kararlı - 
yız. 


YIKILSIN FAŞİST MC 
İKTİDARI: 

YAŞASIN DEVRİMÇİ İŞÇİ- 
KÖYLÜ İKTİDARI, 
FAŞİZME ÖLÜM, HALKA 
HÜRRİYET, 


. Zülme oldu. 


nu, bu duruma sessiz kalmanın patronların işineya 
radığını, diğer arkadaşla 
rımıza anlatıyorduk. 

31 Aralık 1976 günüfab 
rikada çalışan 86 işçiden 
52 arkadaşımızın işine 
son verildi. Yılbaşını sö 
mürücüler barlarda, pavyonlarda kutlarken 52 işçi kış ortasında kendini 
sokakta buldu. İşçilerin 

uju öfke ve umutsuz 
luk içinde idi. Biz, işten atılan o arkadaşların 
dağılmamalarını, bu uygulamaya Karşı direnmek gerektiğini belirttik ve 52 
arkadaş direnişe başladık. İş yerinde toplu iş 
sözleşmesi yapma yetkisi 
olan Türk-İş'e bağlı Tek 
Gıda-İş'in işçinin işten 
atılmasına sessiz kalması 
işverenle işbirliği yaptığını açıkça ortaya koyuyordu. 

Direnişin birinci günü 
işte çalışan arkadaşlara, 
"bizi desteklemeleri gerektiğini, patronunaynı 
şeyi onlara da yapacağını" anlattık. İkinci gün 
çalışan arkadaşların büyük çoğunluğu direnişe 
geçti. Fakat patron uşağı 
sendika temsilcisi direnişe katılmadı. İşçilerin 
birlik halindeki mücadele 
sinden korkan işletme müdürü jandarmadan yardım 
istedi. Fabrikanın önüne 
gelen jandarma yüzbaşısı— 
nın konuşmasından sonradi 
renişe geçen işçilerde çö 
Desteklemek 
için direnişe katılan işçiler işe başladılar. 

Bu durum jandarmanın 


kınlerin hizmetinde olduğunu açıkca ortaya koydu. 
Mücadelede tecrübesiz olduğumuzdan bizim dışımız- 
dan bize söylenenlere bel 
bağladık. Sarı sendikacılardan yasal yollardan umudunuz boşa çıkınca bu 
durum arkadaşlarımız arasında dağınıklığa, yılgın 
pr yol açıyordu. 

Üçüncü gün, şartları 
bilmeyen kişilerce, topluca işe girmemiz öneril 
di. Sabahleyin diğer işçilerle birlikte topluca 
işe'girdik. İçerde çalışan işçilere işi durdurmalarını söyledik, fakat 
onlar işi durdurmadılar, 
Jandarma gelerek bizi fab 
rikadan çıkardı. İki arkadaşımızı göz altına aldı. 


KARARLI MÜCADELEMİZİN 
SONUNDA GÖZALTINA ALINAN 
ARKADAŞLARIMIZI DÖRT SAAT 
SONRA KARAKOLDAN ALDIK, 


Biz, direnişe katılan 
50 işçi, topluca karakola giderek ya arkadaşlarımızı serbest bırakmalarını, ya da bizi de tutuk 
lamalarını söyledik, Jandarma yüzbaşısı önce yumuşak davranarak bizim 
birliğimizi önceki gibi 
bozacağını sanıyordu. Fakat bizim kararlı tutumumuz ve birliğimiz onu sinirlendirmeye başladı. 
Tehdit üstüne tehdit savumaya başladı. Bizim 
fabrika önünde çadır kurmamızın bile hakim sınıfları rahatsız ettiğini 
gördük, Onlar işçilerin 
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birliğinden, haksızlığa. 
baş kaldırmasından korkuvorlardı. Bunun için bize gözdağı veriyorlardı 
Kararlı mücadelemiz sonucu göz altına alınan iki 
arkadaşımızı 4 saat sonra 
karakoldan aldık. 

Bizler direnişimizden 
şu sonuçları çıkardık: 

1. Patron uşağı sarı 
sendikacılar, işçileri 
patronların kölesi haline getirmeyi amaçlayan iş 
çi düşmanlarıdır. Sendika 
işçilerin kurtuluş mücadelelerinin bir araci olmalıdır. Oysaki, sarı 
sendikacılar sendikaları 
patronların hizmetindeki 
araçlar haline getiriyorlar. 

2. Sendikalarımızın yö 
netimine devrimci siyaseti kavramış, gerçek işçi 
önderlerini getirmeli ki 
mücadelemiz güçlü olsun. 

3. Mücadele içinde jan 
darmanın hakim sınıfların 
hizmetinde bir baskı gücü 
olduğunu, yasaların hep 
hakim sınıfların çıkarlarına göre işlediğini gördük. Ama bu bizi yıldırmadı. İşçiler, köylüler, 
tüm ezilenler birleşir de 
mücadeleye atılırsak hiç 
bir güç bizi durduramaz, 

4. Mücadelemizde devrimci siyasete ve kendi 
gücümüze güvenmeliyiz. 
KAHROLSUN SENDİKA AĞALARI: 
KAHROLSUN SÖMÜRÜ VE ZULÜM 
DÜZENİ , 
YAŞASIN DEVRİMCİ İŞÇİ- 
KÖYLÜ İKTİDARI, 


MERAY'DAN 
DEVRİMCİ BİR İŞCİ 


yapmamızı © 


Eylül direnişinde işten atılan işçileri, 
"En kısa zamanda işe aldıracağız” 
diyen revizyonst DİSK yöneticileri, 
şimdi bu işçileri , 
çıkışlarını almaları için zorluyor 


Eylül Direnişi'ne katıldıkları 
için işten atılan işçilerle ilgili 
olarak, DİSK'in başına çöreklermiş 
olan revizyonist sendika ağaları 
yeni bir karar aldılar. Karar şöyle: 


Eylül Direnişi'nden atılan iş- 


mümkün olan işyerlerinde tazminatla 
rının alınması, 

"b- Tazminatlarını almış olanların, tazminatlarının alındığı tarihten itibaren, sosyal yardım ödeneklerinin sona erdirilmesi, 

"c- Tazminatlarının . alınması 
münkün olduğu halde tazminatlarını 
almak istemeyen üyelerimizin sosyal 
yardım ödeneklerinin sona erdirilmési..." 

Bu kararın anlamı açıktır. Revizyonist sendika ağaları Eylül Direnişi'nden ċ işten atılan işçilerle ilgili hiç bir şey yapamayacaklarını ilan etmektedirler, Hat 
ta, işlerine yeniden dörmek için mü 
cadeleyi sürdürmek isteyen işçileri 
de "sosyal yardım ödeneklerini" kes 
me tehditiyle, tazminatlarını alıp 
işyerleri ile bütün ilişkilerini so 
na erdirmeye zorlamaktadırlar. 

Oysa, Eylül Direnişi'nin hemen 
ardından DİSK ve Maden-İş Genel Baş 
kanı, revizyonist sendika ağası Kemal Türkler, işçilere, "tahriklere 
kapılmamalarını, yasal yollardan işe alırmalarının sağlanacağını." ve 
“işten atılan işçilerin DİSK'in güvencesi altında olduğunu" söylüyordu. Maden-İş Sendikası Genel Başkan 
Vekili. Şinasi Kaya ise Maden-İş 
adına yaptığı toplantıda "işten çıkarılan 956 üyelerinin sözleşmelerinin yasalara aykırı biçimde iptalini yasal yollardan önleyeğekleri: 
ni" ve "en Yala 15 gün içinde işçilerin işlerine dönmelerinin sağlanacağını" söylemişti. 

Revizyonist sendika ağalarının 

birkaç ay önce söyledikleri ile bugün almış oldukları karar arasındaki zıtlık onların sahtekarlıkları 
nın çok açık bir göstergesidir. Sos 
yal-faşistler aynen faşistler gibi 
yalan ve demagojiye başvurmakta, 
gerçek aano açığa çıkartmaktadırlar. Onlar, işçi kitlelerinin mü 
cadele gücünün yüksek olduğu ve bir 
çok fabrikada işçilerin atılan arkadaşlarını tekrar işe aldırmak için direniş hazırlıkları yaptıkları döneme mücadelenin yeniden yük 
selmesini önlemeye çalıştılar. Ve 
bunu gerçekleştirmek içinde "işçilere tahriklere kapılmamalarını, ya 
sal yollardan işlerine alırmalarının sağlanacağı" yalanını yaydılar. 


KAHROLSUN 
REVİZYONIST 
SENDIKA ACALARI GENDİKALİLER 


iri 
DEVRIKCI BiRLibi 


iSCiLER 
SENDiKA 
YÜNETiMİNE 


Atılan işçilerin büyük çoğunluğu ça 
lıştıkları fabrikanın en bilinçlive 
faşist DGM'ye'karşı direnişte önder 
lik eden işçilerdi. Fakat revizyonist sendika ağaları için bu meselenin hiç bir önemi yoktu. Önemli o 
lan revizyonist emellerinin gerçekleşmesi ve bu yönde çalışacak olanların bulunmasıydı. Bu hainler, ger 
çek yüzlerini görmeye başlayan ve 
belli bir muhalefeti geliştiren işçilerin atılmasını sevinçle karşıladılar. Tam bu sırada başlayan Pro 
filo işçilerinin yiğit direnişi revizyonizme;, reformizme indirilenbir 
darbe, suratlarında patlayan bir 
tokat oldu. Onlar işten atılan arkadaşlarının geriye alınması için 
sınıf dayanışmasının yüce bir örne 
ğini verdiler. Revizyonist sendika 
ağaları bu mücadeleyi de baltalamak 
için ellerinden geleni yaptılar. 
Yiğit Profilo işçilerine uygulanan 
zulmün seyircisi, hatta destekleyicisi oldular. 

Revizyonist sendika ağaları işten atılan.işçilerden sosyal-faşizme hizmet edenleri sendikalarda çeşitli görevlere getirmişlerdir. 
ğerlerini ise gülünç derecede düşük 
olan ve bir çok işçiye zaten ödenmeyen "sosyal yardım ödenekleri"ni 
kesmekle etehdit etmektedirler. Bu 
hainler, bügüne kadar işten atilan 
işçiler için onbinlerce işçiden ve 
çeşitli demokratik kitle örgütlerinin üyelerinden toplanan "Dayanışma 
fonu"nu gözlerden kaçırmaya çalışıyorlar. 

Revizyonist sendika ağaları sadece DGM direnişinden atılan işçilere karşı ee davranıyorlar. Bu 
onların her türlü işçi çıkarılmaları karşısındaki genel tavrıdır. Onlar ilk olarak her çeşit yalanı söy 
leyerek atılan işçileri ve âtılan 
arkadaşları için direnişe geçmek is 
teyen işçileri oyalamaya çalışıyorlar. Bir süre geçince de` pacak 
birşey yok." diyorlar. Devrimi işçiler onların bu oyununu bozmalıdır 
lar. İşten atılmalara karşı kararlılıkla mücadele etmeli, revizyo- 


'nist ve reformist sendika ağaları- 


nın engellerini aşarak bütün işçilerin direnişine önderlik etmelidir 
ler. Yine sendika kasalarının denet 
lenmesi, grev ve dayanışma fonlarının işten atılan işçilere, grev 
ve direnişteki işçilere yardımdakul 
NE için mücadele etmelidirer. 

Önümüzdeki zorlu mücadelelerde 
başarı kazanılması öncelikle faşist, revizyonist, reformist sendika ağalarının sendikalarımızın başından atmasıyla mümkündür. 


7 ŞUBAT 1977 


Osman Dağlı 


Baş.ta.sa,3'de 


aynı suça iştirak etmiş Ti düzeye » 
rl bir kantiar 5- CHP'nin faşist uylerin halen gulamalar karşısındaki uz 


güvenlik 
maları ve terfi ettirilme 
leri hakim sınıfların e- 


3- İşkence ve cinayet- Siyaset uygulamaktan alılerin temelindeki neden- ur, 
ler, hakim sınıfların sömürü ve zulümlerini sür- 3 
dürebilmeleri için emekçi IKP (M4) Baş.ta.sa.2'de 
halkımız üzerine baskı ve tesbit etmiştir. Devrim 


işçi 
üzere, şehir ve küçük 
burjuvazisi ve i Be 
juvazidir. Devrimin önündeki düşmanlar ise; oli- 


Baş.ta.su.2'de 
me Eserler, cilt:III. sy:234) 
" 


"faşist diktatörlük 
ler"in açıldığı bir dönemi temsil eder. Bu dönem, 
faşist diktatörlüğün gerilediği ve demokratik ve 
siyasi özgürlüklerin genişlediği, bir dönemdi, bir 
takım özgürlüklerin kısmen ve fiilen kullanıldığı 
, dönemlerden birisidir. 
Bir yandan egemen sınıfların güçlerini topar 
lamalarının, bir yandan da kitlelerin bilinç ve 
itlenme derecesinin 


ün yükseldiğ: 
kazandığı ve "faşist diktatörlük cephesinde" açı- 


bırakmıştır, Bu anlamda MC dönemi aynı zamanda,fa 
şist kir gün kendi. içinde "tırmandığı" 


Fasist diktatörlüğün yükseldiği, egemen sınıfların "faşist diktatörlük cephesinde" - açılan 
*gedikleri" 


gürlüklerin -eskiye oranla- sınırının genişlediği 
bir dönemi, temsil eder, 

Bu ise, demokratik hak ve özgürlüklerin faşizmle tarihi olarak çelişmesine rağmen, siyasi 
Olarak, demokratik özgürlüklerin “sınırlı yapısıyla da olsa, uzun şüreli olmasa da- faşist diktatörlük şartları altında dahi kullanılabileceği- 
nin aak ve somt bir 

, geçmişte, HALKIN "nun 
çepieli sayılarında ifadesini bulan "faşist diktatörlük demokratik hak ve özgürlükleri tamamıy- 

hem teorik, hem 


„yondan kaynaklanan tahli. 
“yasi sonuçlarıyla birlike zendetmel iyi F 


BUGÜN ÜLKEMİZDEKİ SİYASİ SISTEMIN ADI 
FAŞIST DİKTATORLÜKTÜR: 


Geçmişte #aşizmle demokratik ve siyasi hakve 
özgürlükler arasındaki ilişkiyi hatalı bir perspektifle ele almanın yanısıra, bundan dahada ënemli olarak, 12 Mart faşist diktatörlüğünün 1973 
seçimleriyle birlikte yıkıldığı ve yerini "hakim 
sınıfların anti-demokratik gerici diktatörlüğü"ne 
bıraktığı; bu nedenle bugün ülkemizde faşist diktatörlük olmadığı, fakat bu yönde tırmanmakta olduğu sonucuna vardık. 

Bu tesbit gazetemizin çeşitli sayılarında çe 
şitli biçimlerde: yansımıştır: 

"12 Mart darbesi ile hakim sınıflar 1969-70" 
de doruğuna ulaşan halk hareketini büyük © çapta 
gerilettiler, Ancak faşist Biktim bütünüyle gerçekleştiremediler, Hem hakim sınıfların ken 
di içindeki çelişkileri kesin bir içözüme ulaştıramadılar, Hem de bir kitle temeli sağlayamadılar. Faşizm başlangıçta halk kitleleri” içinde 
tecrit oldu." (Faşizmin Kesin Olarak Yenilmesi Ül 
'kemizde UDHD'nin Zaferi ile Mümkündür, HALKIN KUR 

“TULUŞU, sayı:5) 

“,.. Yeniden faşist diktatörlüğü gerçekleştirme yolunda. saldırıya geçtiler." (age) 

... faşist diktatörlüğün adımadım tezgahlanması" (age) 

"... hakim sınıflar baskı ve terörlerini artırıyorlar, Gerici tedbirleri yoğunlaştırıyorlar, 
in yükseliyor," (HALKIN KURTULUŞU ÇIKARKEN, 
sy: 

",,. faşist diktatörlük tehlikesi vb. vb." 

Bu tesbitler, ülkemizde 1973 seçimleriyle 
birlikte faşist diktatörlüğün yıkılması sonucuna 
varmamız, aslında, faşizmle demokratik hak ve öz- 


ştir 
Birincisi, meselenin bu şekilde yorum bizi 


le alma hataşına 
nıfların siyasi platformdaki egemenl: 
hükümet değil, devlettir, Hükümet ise, bu siyasi 


` sadece faşist diktatörlüğün yıkılmadığı anlamına 


İkincisi, bu tahlil bizi, faşist diktatörlük 

* le burjuva demokratik diktatörlüğü arasında bir 
ara biçim -anti-demokratik diktatörlük, gerici 
diktatörlük- tesbit etmeye itmiştir. Halbuki anti 
demokratik diktatörlük terimi, faşizmin henüz bir 
devlet biçimi olarak Sömut-lanmadığı dönemde yarı- 
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ki tip burjuva devrimin- 
den ayırdeğen temel özellik işçi sınıfı öncülüğün 


ya 


Parti, programında ,fa- 


Birliği 
si'nin revizyonizmine kar 


1971'E GELİNDİĞİNDE PARTİ 
KİTLE ÇALIŞMASINDA BELLİ 


HATALAR YAPILDIĞINI GÖRDÜ 
VE BUNLARIN DÜZELTİLMESİ 
İÇİN BİR ÖZELEŞTİRİ 
KAMPANYASI AÇILDI. 


SORU:. Konferans sonrasında çalışmalar nasıl ge 
işti? 

CEVAP: 1965-1971 yılları arasında parti çalış 
malarını son derece 


ima öncülük etmeye çalışıyordu. Faşizme karşı sür 
dürülen mücadele sırasında revizyonizm hiç bir za 
man ihmal edilmiyor onun 
karşı-devrimci yüzü sürek 
li olarak sergileniyordu. 

1971'e gelindiğinde parti 
kitle çalışmalarında bel- 


du. Halkın gelişen devrimci-demokratik mücadeleji bir olarak, bir kısım;siyasi ve demok. 
i hak ve Jüklef fiilen kullanıldı. Legal 


sömürgelerdeki siyasi sistemin niteliğini anlatmak için kullanılan bir terimlir. 

Geçmişte, hatalı bir şekilde tahlil ettiğimiz 1973'ler Türkiyesindeki siyasi yapıyı, hem ha 
talı tahlillerimizin düzeltilmesi açısından, hem 
de bugünkü durumun açıklanması açısından, burada 
kısaca ele alarak, bu bölümü noktalayabiliriz. 

Bilindiği gibi, 1970'ler ülkemizde, yakın ta 
rih açısından, bugün devam eden bir sürecin baş- 
Jangıcı olarak ele alınabilir, 1970'lerin. ülkemiz açısından önemi, ekonomik ve siyasi bunalımın 
yükselmesi, sınıf çelişkilerinin keskinleşmesi ve 
Sınıf mücadelesinin yoğunlaşmasıdır, Faşist dikta 
törlüğün 12 Mart'ta yarı-askeri bir biçim alması 
da, egemen sınıfların bu duruma buldukları bir çö 


Faşist diktatörlüğün yarı-askeri bir biçim 
alması, parlamentonun varlığının ortadan /kaldırıl 
masıyla sonuçlanmadı. Bunun başlıca sebebi, askeri-faşist diktatörlükten yana olan egemen sınıf- 
Jar kliğinin, parlamentoyu dağıtacak kadar güçlü 
olmamasıydı. Bu bakımdan, faşist klikler arasındaki mücadelenin zorunlu bir sonucu olarak, faşist diktatörlük yarı-askeri, yarı-parlamenterbir 
biçimde varlığını devam ettirdi. 

Ama bu rejim, başından itibaren geçici bir 
karakter : Sonunda ya parlamenter-faşizme dönülecek, ya da parlamentonun bütün fonk- 
Siyonlarını yitirmesiyle tam bir askeri-faşist dik 
*tatörlük kurulacaktı. 

Sonunda, bir yandan kitlelerin muhalefetinin 
yoğunlaşması, bir yandan reformist burjuvazinin 
CHP yönetimini ele geçirmesi, bir yandanda faşist klikler arası mücadelenin devam etmesi, rejimin geçici karakterinin, parlamenter-faşist dik 
Entel yanlısı kliğin lehine çözülmesini bera- 

Bu koşullar altında yapılan Cumhurbaşkanlığı 
Seçimlerinde, askeri-faşist diktatörlük 
klik kendi adayını seçtiremedi. Böylece 14 
1973 seçimlerinin yapılması ortamı doğdu. Ve Silahlı Kuvvetler Komuta Konseyi'nin geri plana çekilmesiyle parlamenter-faşist rejime dönüldü, 

14 Ekim seçimlerinde, reformist burjuvazi hal 
kın faşizme karşı muhalefetini, kendi siyaseti 
doğrultusunda kanalize etmeyi başardı. Böylece, 
ağırlığını CHP'nin oluşturduğu bir hükühet kurul- 


çalışma ve örgütlenme olanakları arttı. 
İşte biz böyle bir ortama bakarak faşizm tah 
lili yaptığımız için, bu tahlili yaparkende meseleye -teorik olarak- doğru ve bütünlüklü bir 
perspektifle yaklaşamadığımız için, 1973 seçimleriyle birlikte faşist diktatörlüğün yıkıldığı sonucuna vardık, 
Halbuki 1973 seçimleriyle olan, faşist diktatörlüğün yıkılması değil, sadece, ulusal ve u - 
Juslararası meydana gelen değişiklikle 


Faşist diktatörlük, ancak, anti-faşist sını 
fın önderliğindeki bir devrimle, devrimle karşı- 
devrim güçleri arasındaki bir dizi boğuşmayla yıkılabilir. (*) 


SONUÇ: 


Türkiye emperyalizme bağlı büyük burjuvazinin ve toprak ağalarının ekonomik ve siyasi egemenliği altında bir ülkedir. 

Bu bakımdan devrim, ulusal plandaki seir 


pısından dolayı, ülkemiz üzerinde sönürüde bulunan bütün emperyalist devletleri, bunlara bağlı 
egemen sınıfların bütün kesimlerini hedef alacaktır. Emperyalizm sömürüsünü işbirlikçileri aracılağıyla devam ettirdiğinden, bunun bir sonucu ola 
rak 


burjuvazini, 
ne ve toprak ağalarına yönelecektir. 
Dolayısıyla, günümüzde devrim güçlerinin mü- 
, emperyalizme bağlı büyük (burjuvazinin 
ve toprak ağalarının ekonomik ve siyasi egemenli- 


yal-faşizme karşı mücadele demektir. 

Yerli gericiliğe karşı mücadelenin kapsam ve 
muhtevası da budur zaten, 

Bu bakımdan faşist diktatörlüğe karşı 'mücadele, Ulusal Demokratik Halk Devrimi mücadelesi- 


ortaya 
ve siyasi hak ve özgürlükleri -ne kadar varsa- ko 
rumak ve yeni mevziler kazanmak için mücadele ede 


Ekonomik, demokratik ve siyasi özgürlükler 
mücadele, devrimci proletarya hareketi açı 


izme (reformizme) düşeriz. Ekoie demokratik ve siyasi özgürlükler için mü- 
-oportünizmdir. 


den kaynaklanan iki tip oportünizmi de reddetme- 
Midir. 


FASİZTE OLUM, HALKA HÜRRİYET; 


(©) H.K.'nun çeşitli sayılarında ve HALKIN KUR- 
TULUŞU ÇIKARKEN broşüründe, faşizmin burjuvazinin sadece en gerici kesimlerinin bir 
siyasi sistemi olduğu yolundaki (o tahlillerin, bugün için hem teorik hem de siyasi ba 
kımdan geçersiz olduğu kendiliğinden anlaşılmalıdır. Seri yazımızın II. ve III. bödümlerinde bu mesele üzerinde yeteri kadar 
durduğumuz için, burada aynı meseleyi tekrar ele almayı gereksiz görüyoruz. — H.K. 


~ 


SORU: Özeleştiri hangi 
noktalarda toplanıyordu? 
CEVAP: © Özele 


yoğunlaştığı nokta kitle 
ilişkileri ve kitle bağları idi. Beş senedir kit 
Jeler içinde çalışma sür- 


da, kitlelerle daha iyi 
bağ kurabilmek ve onları 
Imek 


SORU: -Bu FRAP'ın kurul 
ması kararı mı? 
CEVAP: Öyle kabul edi- 


lebilir, fakat (o Frap'ın 
kuruluşu daha sonradır. 
Önce Ön-FRAP o (Pro-FRAP) 


komitesi oluşturuldu. Bu 
kamite bir yandan 
m hazırladı. Öte 
da bu doğrultuda kitleler 
içinde çalışmaya başladılar. Daha sonra 1973'te 
FRAP oluşturularak çalışmalarına başladı. 


(DEVAM EDECEK) 


SİVAS CEZAEVİ 


Baş.ta.sa.5'de 

- Bizlerin eğitimi yö- 
L bie 
ın 


ma yazma öğretmek için ça 


H.K.- İşkence, dayak, fa- 


laka var mı? 


H.K.- Hapishaneye gazete 
ya da devrimci yayın organları alı- 


yorlar mı? 


H.K.- Beslenme durumunuz 
nasıl? Size gönderi 
len yiyecekler veriliyor mu? 

- İdarece verilen yiye 


mİ epi eld 


yoktur. Parası olan dışarıdan yiyecek aliyor, í oL 
mayan da mecburen idare 
nin yemeklerini yiyor. Ya 
ni sağlıklı bir beslenme 
olmuyor. Bize dışarıdan 
gönderilen yiyeceklerin 
ancak üçte biri elimize 
geçiyor. Kurban bayramın- 
da ve yı gönderilenler bizlere verilmedi. 
H.K.- Gazetemizin işkence celer, siyasi cinayetler hakkında açmış olduğu. kampanyayı nasıl buluyor- 


rak bizler de katılıyoruz. 

H.K.- Gazetemiz aracılığı 
ile duyurmakiistedi 
ğiniz bir şey var 
mı? 


te yerimizi alıp tüm ezilenlerle birlikte omuz o~ 
mza sonuna kadar mücade- 
ile etmeye kararlıyız. Bizi ne gardiyanların sopa- 
ne de fi 
Mepa e pet iin 
alıkoyamazlar. Gazetemiz 
aracılığıyla diğer cezaev 
lerinde bulunan tutuklu- 


SİVAS YARI-AÇIK 
CEZAEVİNDEN 
BİR GRUP KADIN TUTUKLU 


da iş 


.nist klikler düzenlemek 


Baş.ta.sa.3" 


şekilde emin değildir. Gel 
çörimcinin ve tomak lann eni 
gecekonduları yıkmak, yoksul 


Bugün sosyalist Çin'de ve Arnavutluk'ta bütün 
balkan konut ihtiyacı işçilerin elindeki ve bütün 
halkın hizmetindeki, 


sosyalist 
"bir işçinin bir-iki günlük ücretinden fazla de- 
Halbuki içinde yaşadığımız bu sömürü ve zulüm 


ANKARA MİTİNGİ 


Baş.ta.sa.1'de 

tuyordu. İşbirlikçi hakım sınıfların bu baskı ve zulüm 
cenderesinden kurtulma yolu- 
nun devrimci mücadeleden 
geçtiğini çok iyi bilen öğretmen ve memur kitlesi haklarını söke söke almak amacıyla harekete geçiyordu. Bu 
miting ve yürüyüşü, TÖB-DER, 
TÜM-DER, TÜS-DER tabanı- 
nın zorlaması sonucu ,bu kitle 
örgütlerinin yönetimini gas - 
betmiş olan modern revizyo = 
zorunda kalmıştı. Sosyal faşist - 
ler, bir yandan yığınların 
devrimci mücadelesini bastırmaya, diğer yandan da onla - 
rin devrimci potansiyelini sosyal emperyalizmin Türkiye üzerindeki hegemonyacı emellerine alet etmeye çalışıyor - 
lardi. 

Tandoğan meydanına,12'de 
başlayacak miting için günün 
erken saatlerinde Ankara'dan 
ve Türkiye'nin çeşitli il ve 
ilçelerinden gelen öğretmen 
ve memurlar; bütün devrimci 
ve yurtseverler sosyal faşist - 
lerin yeni bir oyunuyla karşı - 
laştılar. Tandoğan © meydanı 
dört bir koldan dışta polis ve 
Jandarmanın, içte ise çeşitli 
bölgelerden özel olarak toparlarmış, sopa ve silahlarla 
donatılmış sosyal faşist beslemeler tarafından kordan altina alınmıştı. Alanda topar - 
lanmış sosyal faşistler miting 
kürsüsünden polise yaptıkları 
ihbarlarla gruplar halinde çeşitli yönlerden gelen devrimci ve yurtseverleri» ihbarediyorlar, üstlerini aratıyorlar 
ve miting alanına sokulmamalarını istiyorlardı . Bu sosyal 
faşist ve faşistlerin devrimcilere ve halka karşi işbirliği iginde olduklarının açık bir kant 


olisin koruması altındaki 

sosyal faşistlerkollarında görevli bantları ve ellerinde özel olarak yapılmış sopalarla 

hazır-kuvvet bekliyorlardı Po~ 
lisler yol boyukıstırdığı devrimci ve yurtseverlerin pankartlarındaki sopaları alıp pankart 
ları yakıyorlardı. Buna rağmen 
devrimcilerin bir kısmı alana 

girmeyi başardılar „Sosyal faşi stler „sopa ve taşlarla saldırıya geçerek devrimcileri sindirmeyi denediler. Başarılı olamadıkları gibi ,dişe diş veri - 
len bir mücadele sonucu püskürtüldüler. Bunun üzerine po- 


-lis önde sosyal faşistler arka- 


da tekrar saldırıya geçtiler. 
Bir çok yurtsever-devrimci polis tarafından götürüldü. 

Mitinge katılmaya kararlı 
olan devrimciler ,faşist polisin ve sosyal faşistlerin bütün 
'engellemelerine rağmen alanda 
yerlerini aldılar. Binlerce öğretmen ve memur hep birağız- 
dan "Kahrolsun faşistler ve 
Sosyal faşistler", "Faşizme ðlüm Halka Hürriyet" vb. sloganları haykırarak ,sosyal faşistleri bastırdılar. 

Miting alanından yürüyüşe geçileceği sırada sosyal 
faşist beslemeler devrimcileri 
ve yurtseverleri polis deste - 


FAŞİST CELLATLARCA 


ğinde kordon altına almaya , 
yürüyüşe sokmamaya çalıştı = 
lar. Devrimciler,sosyal faşist 
çemberi yararak ,onları kovalamaya başladı . Polis ve panzerlerin desteğinde saldırıya 
geçmelerine rağmen yine devrimci öğretmen ve memurların 
yürüyüş kolunda yerlerini almalarını engelleyemediler .En 
önde döğüşen ve kararlı bir 
şekilde yürüyen devrimciler , 
öğretmen ve memurların talepleriyle ilgili ve “İşçiler 
sendika yönetimine", "Herkese İş Köylüye Toprak Halka 
Hürriyet", HalkınKurtuşu Engellenemez", "Yaşasın Ulusal 
demokratik Halk devrimi" gibi sloganlarla birlikte,faşizme 
ve sosyal faşizme karşı sloganlarla yürüdüler. 

Yürüyüşün bitiş noktası 
olan Kurtuluş'a gelindiğinde 
sosyal faşistler devrimcilere 
bir kere daha saldırdılar. Bu 
kez daha kararlı bir şekilde 
devrimcilerden gereken cevabı aldılar. Alanın dışına 
kadar kovalandılar. o Sosyal 
faşistlerin silahlı sopali, taşlarla yaptıkları saldırılar,miting için yapılan sosyal faşist 
planlar suya düşürüldü. 

Sosyal faşistler,öğretmen- 


> ler ve memurların devrimci bie 


rikimini Sovyet Sosyal emperyalizminin hegemonyacı emelleri doğrultusunda kanalize 
etmeye çalıştılar.. Mo em 
revizyonistler, demokratik 
kitle örgütlerinin devrimci tolepleri yerine,kendi karşı 
devrimci tezgahlarına uygun 
düşen, yığınlara sahte hedef-* 
ler gösteren, "Amca Bana 
sunta Al, AI AVAIL, "AP 
ve MHP'siz seçim hükümeti" 
gibi sloganlar attılar. 

Orta yolcu "Devrimci 
gençlik" grubu ise,devrimci 
ve yurtseverlere karşı yapılan 
faşist ve sosyal faşist saldırı - 
ları seyretmekle  yetinerek, 
modern revizyonizmle açıkça 
uzlaştılar. Sosyal faşistlerin 
icazeti altında kendi sloganlarını rahatça atabilme, revizyonizme kucak açma yoluna gittiler. 
©  Devrimciler,bir kere daha, 
sosyal faşizme karşı mücadelenin faşizme karşı mücadeleden 
ayrılmayacağını gösterdiler, 
Bu tür miting ve yürüyüşlerde 
yalnızca karşılarında faşist = 
lerin polisin jandarmanın de= 
ğil, onlarla ortaklaşa hareket 
eden sosyal faşist saldırganlarin da olduğunu; bu yüzden 
de sosyal faşist demagojinin 
teşhir edilmesi ,onlara karşı 
her alanda dişe diş bir mücadele yürütülmesi gerektiğini 
daha net olarak gördüler. 


KAHROLSUN AMERİKAN 
EMPERYALİZMİ VE SOVYET 
SOSYAL EMPERYALİZMİ . 

KAHROLSUN FAŞİZM VE 
SOSYAL FAŞİZM * 

YAŞASIN ÖĞRETMENLE- 
RİN MEMURLARIN; BÜTÜN 
HALKIMIZIN DEVRİMCİ MÜ- 
CADELESİ ` 


YAŞASIN ULUSAL DEMOK- 


RATİK HALK DEVRİMİ * 


Baş.sa.1'de 


Faşist diktatörlüğün 


en aktif biçimde karşı ko 
yarak cesaretle yöğüsleye 
lim. 


İKİNCİ MÜCADELE 


ZLUZU/Sayfe. 


Baş.sa.1'de 
yerine getirmenin zorluğu, gerekse Türkiye devrim- 


ci hareketinde bu tür kir yayın organının çıkartılması ie ilgili olumlu bir örnečin olmaması 
HALKIN 'nun zaman içinde aştığı ve aşama 
e ve Kararlılığında olduğu eksik ve hataları- 
Bunda Daha. da belirleyici olan, 
bügün ülkemizde, proleter devrimci hareketin örgütsel ve siyasi inşa sürecinin başlangıcında olmasıdır. Bu nedenle, Birçok konuda Siyasi ve teorik tezlerin derinleşmesi gereğinin yanısıra, hatalı ve eksik tespit ve tahlillerden kaynaklanan 
yanlısların'ortaya çıkması da kaçınılmazdır. Pu 
roktada proieter devrimciliğin ölçütü, marksizmleninizmin şaşmaz yol göstericiliğinden 
ve hatali karşı karşı takınılan “tavırdadır-. 
nı açık yüreklilikle ve dürüstçe ortaya * © koymak, 
hataya yol açan nedenleri, bunların temellerini ser 
gilemek, doğru olanı ortaya koymak ve geliştirmek 
HALKIN KURTULUŞU'nun hatalarına karşı takındığı ve 
sürdürmeye kararlı olduğu tavrı budur. HALKIN KUR- 
'TULUŞU, bu tavrını bugüne kadar, "İşçiler Sendika 
Yönetimine" köşesinde bir dönem yayınladığımız ve 
ekonomist görüşler içeren yazılara karşı, bugüne 
kadar savunduğumuz sağ Faşizm tehliline karşı gös- 


Burada şunu bir kere daha belirtmeliyiz 
okuyucularımızın gönderdiği mektuplar ve eleştirilër gazetemizin her yönüyle gelişmesinde ve hatalarından arınıp, eksiklerini tamamlamasında büyük 
etken 5 
Henüz, bütün hata ve eksiklerimizi aştığımzı 

veya hepsini bugünden yarına aşacağırızı söylemek 
bayalcilik olur. Ama devrime ve halka olan bağlılığımız ve marksizm-leninizmi kavramakta kararlı oluşumuz hata ve eksiklerimizi aşmakta eñ büyük 
dar ki yayınımızda ilk bakışta gözümüze 
marksizm-leninizmin 


Hataları- 


ki; 


başta yoksul 
köylülük “olmak üzere köylülüğün sorunları, devrimimizdeki yeri v.b , milli mesele konusunda olması gerekene göre yetersiz kalışımzı işbirlikçi 
hâkim sınıfların işçi sınıfı ve emekçi halk üzerindeki somürü, baskı, zulüm, yağma: ve — talanının 
somut örneklerle teşhirinin daha da zengin olması 
v.b. bundan sonraki sayılarımızda gidermek zorunda 


düşmanlarının baskı, saldırı ve tertipleri HALKIN 
KURTULUŞU'NU ENGELLEYEMEYECEKTİR. 


 KÍTLEBAĞLARIMIZI  saş.sa. 1'4 


herşeyden önce proleter devrimci hareketin kitle- 


» Birçok geçmek 
için rekaan, Önderliğin yetersizliğinden Solay 
halkın mücadele azmi boşa akıp gitmektedir. 
liğindenci hareket sistemli ve İn bisi Ka karşı-devrime her zaman yenilmeye mahkümdür. Pundan 
da öteye i Eog olarak işçi sınıfı hareketinin genel 
olarak da halk hareketinin kendiliğinden gelişmesi 
eninde sonunda onu burjuva siyasi akımlarından Bis 


temel alınacak hedef harā güçlü bir 
devrimciler örgütünün yaratılamamış olduğu günümüz 
de bunu eştirmektir. Ama kitleleri örgütlemeye çal en, bunun için çaba sarfetmeden proleter devrimci bir 


dan proleter devrimci hareket işçi sınıfı hareketiyle sosyalizmin birleşimidir. Bunu da birleştirmenin tek aracı devrimciler örgütüdür. Ancak böyle 
bir örgütlenme ortaya çıkartıldığında bütün halk 
örgütlenmeleri zafere hizmet edebilir. 


ortaya ç: 
nelerdir? Birincisi; sosyalist hareketin bilinçli 
bir çabayla, proletarya hareketine yönelmesi yolun 
da, sınıfın öncülerini kazanması yolunda attığı adımların henüz çok küçük ve yetersiz olmasıdır. 
Sınıfa yönelmek yerine sığ aydın çekişmesi, aydın 
kadroların sınıfa bilinç taşıması yerine hala kendi içine kapanık kalması başlıca hastalıktır. Çoğu 
zaman devrimciler tarafından yaratılan halk örgütlenmelerinin bu nedenle kadro örgütleri düzeyini 


lerin içinde kısılıp kalması, devrimci grupların 
kitle gilga: yerine bu kusur çekişmenin işinde 
boğulması hala yen bir sorundur. 
İkincisi; bütün hedefleri açık seçik belirlenmiş ve bütün sınıfı ve halkı eğitecek bir progran- 
dan yoksunluktur. Ama bu zaafın aşılması da varolan siyasetin hayata geçirilmesi, hayatın içinde 
denenmesi ile münkün olacaktır. Kitlelerle birleşildiği, yığınların eylemine katılındığı yn si 
yasi hedefler ortaya çıkabilecektir 
Program ve siyasi çizgi yalnız ve ilimle kri kit 
İelerin sınıf mücadelelerinin pratiğinde ortaya 
çıkarılıp geliştirilekilir, denenebilir ve uygulanabilir. 
olarak, proleter devrimci hareket adına 
mücadelenin 


ol» 
maktadır. Geniş kitlelerin somut taleplerini savan 
mayı reddeden, sadece soyut "devrim" 

ile yetinen anlayış da kitle bağlarının kurulama- 


işçi sınıfına kırlarda tarım 

proletaryasına ve yoksul köylülüğe £ yöneltmemesidir. İşçi sınıfı ve yoksul köylülüğü örgütlemeden 
yaratılacak diğer halk örgütlenmeleri büyük ölçüde 
gelip miz veya güçsüz olacaktır. 

Yukarda saydığımız bu zaaflar aşıldığı ölçüde 
devrimci bir örgütlenme yolunda başarılı adımlar 
atılabilecektir. 

Şu an için önemli olan bir başka nokta halk mü 
ON a e pakan yeni e erin eg 
lendirilmesi sorunudur. Her mücadele kitlelerin ör 
gütlenmesiyle maddi bir güce yalnızca bugün icin, 
o andaki mücadele için değil takat gelecek içinde 
maddi bir güce dönüştürülebilir. 

Bugün faşizmi, siyasi cinayetleri ve işkenceyi 


sürece Böy böyle kir mücadelenin kazancı hakim sınıfları bir süre için, geçici ve zayıf bir biçimde ge 
riletme ile kısıtlı kalır. Mücadele sonucu ortaya 
ei güçler devrimci bir tarzda örgütlendirilmedi 
ği sürece, yaratılan kuvvet, suyu avuçlanaya ken- 
Zeyecektir. Ama bu su parmakların arasından akıp 
gitmeye mahkumdur. 
İşte bugünün acil görevi bu somut mücadelede 
ortaya çıkan, yığın eylemine atılan ku yepyeni güç 
Teri urup ARL Meletler İçin Greülerek ve örgütlenmektir. 


*esgeprseporrappporP” 


elban | Meni Bsküfabikes işle: Bu direnişin sonucunda faşist ve sosyal-faşist 


v 


şehit düştü 
* 
Mehmet Yılm 


Ne Amerika Ne Rusya 
Bağımsız Demokratik Türkiye 


ledildi. ` 


pılmaktaydı. 


dürülmüştür, 


sonra çelenk konulmuştur. 


ve halka 
saldırdı 
o 


Orta yolcular 

bir kere daha 

revizyonizme 
hizmet ettiklerini 


gösterdiler 
8 


22 Ocak günü Mersin' 
de xevizyonistler © TÖB- 
DER, TÜM-DER ve TÜTED adına "Ekonomik ve Demokratik Haklar Mitingi" ter 
tiplediler, 

Devrimciler . mitingi 
emperyalizme ve faşizme 
karşı güçlü bir gösteri 
haline gitirmek için mitinge katıldılar. Dev- 
“rimciler binlerce işçi , 
köylü, öğretmen ve genci miting meydanına. getirdiler. Miting başlayınca dörtbir yanı dev- 


Katledilen devrimci 
MUSTAN 
BÜYÜKKORKMAZ 
faşist saldırganlarla 


yiğitçe mücadele etti 


Proleter devrimci kardeşimiz 
MUSTAN BÜYÜKKORKMAZ 
halkın kurtuluşu yolunda öldü. 
O, mücadelemizde yaşayacaktır. 


23 Ocak günü bir proleter devrimci daha faşist 
beslemeler tarafından kahpece kurşunlanarak kat- 


Pröleter devrimci arkadaşımız MUSTAN BÜYÜKKORK 
MAZ, İsparta'nın Yalvaç kazasının köprüler köyünden Keçiborlu'ya gelerek bir kahvehane işletmeye 
başlamıştı. Kahvehanesine AP'li faşistler ve özel 
likle bir para-babası tarafından sürekli baskı ya 


Olay günü kahvenin tenhalığından 
faşistler kahvehanenin içinde ve dışında bulunanlara lat atarak dışardakileri dövmüşlerdir. Bunun 
üzerine aralarında MUSTAN arkadaşın da bulunduğu 
5-6 devrimci ellerine geçirdikleri tahta sopalarla faşistleri kovmak istemişler ve çatışma 
mıştır, Bu sırada MUSTAN arkadaşımız önce bıçaklanmış, sonra da arkadan kahpece kurşunlanarak öl 


Devrimci. MUSTAN BÜYÜKKORKMAZ arkadaşımızın Kat 
ledilmesi üzerine 25 Ocak günü çevreden gelenhalk 
la birlikte bir yürüyüş yapıldı, Ölen devrimciler 
için saygı duruşu yapıldıktan ve and 
sonra 60-70 kişilik iki “otobüsle 4 saatlik 
nurlu yoldan Yalvaç'ın Köprül: 
ve kahvede köylülere, faşistlerin kimer olduğu, 
amaçlarının ne olduğu, kimler tarafından beslendikleri anlatılmıştır. Sonra köylülerle birlikte 
MUSTAN kardeşin mezarı başında saygı 


KATİLLER, BULUNSUN, HESAP SORULSUN, ” 
FAŞİZME ÖLÜM, HALKA-HÜRRİYET, 


BAŞMAKÇI KÜLTÜR DERNEĞİ BAŞKANI 


yararlanan 


çık- 


içildikten 
ça- 


üler köyüne gidilmiş 


duruşundan 


rimci sloganlar çınlattı. Halkın iki süper dev 
leti ve faşizmi lanetleyen sloganları revizyonistlerin - sloganlarını 
boğdu. Miting öncesinde. 
devrimcilere saldırmak 
için yüzlerce sopa hazır 
layan revizyonistler bun 
ları İGD'li beslemslere 
dağıtarak halkın üzerine 
saldırttılar. Ama: devrimilerin kararlılığı 
sosyal-faşist beslemeleri bozguna uğrattı. 
Ancak TÖB-DER Genel 


sendika ağalarının yıkılmasının zorunlu olduğunu 
daha iyi kavradık” -1- 


İzmir'de $ 20 Amerikan 
sermayeli Aykent Bisküi 
Fabrikası, Amerikancı faşist Aykent patronu tarafından 1973 yılında (Kent 
Bisküi adıyla) üretime açıldı. Çok ağır şartlar 
altında çalışan işçilerin 
Tek Gıda-İş gibi sari bir 
sendikada örgütlenmesine 
dahi tahammül edemeyen pat 
ron, fabrikayı revizyona 
sokma bahanesi ile 1974 
yılının son aylarında yüz 
lerce işçiyi sokağa atarak fabrikayı kapattı. 

ARD işbirlikçisi faşist Aykent patronları iş 
çilerin emeğinden vurduk 
ları milyonları Avrupa'da 
yerken, bu milyonlarınher 
gün azalmakta olduğunu görünce, işçileri sömürerek 
yeniden milyonlar vurmak 
için 1.7.1976 günü fabri= 
kayı tekrar açtı. 

Fabrikaya yeni alınan 
işçiler köleler gibi. çalıştırılıyorlardı: 

- Kalifiye işçiler bile (vasıfsız işçi) adı al 
tında-ve asgari ücretle 
çalıştırılıyorlardı. 

- Üç kişinin işini bir 
kişiye yaptırıyorlardı. 

— Yanıcı bir madde olmadığı halde fabrikada-si 
gara içmek yasaktı. 

= Patronun azılı köpek 
lerinden izin almadan tuvalete gitmek yasaktı. Gi 
deni gördüler mi hemen işine son veriyorlardı. 

İşte biz Aykent işçileri, üç ay kadar bir süre bu ve benzeri ezici 
şartlar altında çalıştık. 
İşçiler arasında sendikada örgütlenmenin zorunluluğunu belirten konuşmalar duyuluyordu. Bunu Aykent patronu da duymuş ol 
malı ki, hemen faşist Tek 
Gıda-İş ile "centilmenlik 
anlaşması" (siz işçi satma anlaşması o anlayınız) 
yapıp, Aykent emekçilerinin başına çöreklenmesi i 
çin emir verdi. 

18 Ekim 1976 günü faşist Tek Gıda-İş'in İzmir 
Şubesi'nden 3 köpek öğlen 
saat 12.30 da fabrika yemekhanesine geldiler. Ellerinde sendika üye kayıt 
fişleri vardı. Üye olmamızı istiyorlardı. Buna 
karşılık biz Aykent emekçileri onlara:*”.... BİZ 
PATRONLARLA “CENTİLMENLİK 
ANLAŞMASI' YAPAN FAŞİST 
SENDİKAYA ÜYE OLMAYIZ, 
SİZLERİ TANIMIYORUZ." de- 
dik. Beraberlerinde Aykent genel mdürü faşist 
Metin Dikelli olduğu halde, daha fazla duramayan 
asalaklar çareyi kaçmakta 
bulmuşlardır. 

İşçilerin kararlılığını, birliğini ve gücünü 
gören faşist müdür Metin 
Dikelli ve işbirlikçi sarı sendikacılar, beraberce oturup, Aykent işçisini kandırıp tuzağa düşürmek için, son derece sinsi planlar hazırladılar . 
Biz Aykent işçileri böyle 
bir oyunu şimdiye kadar 
ne gördük, ne de işittik, 
Şimdi, Türkiye'nin dört 
bir yanında sömürüye karşı mücadele eden emekçi 
canlara, aynı oyuna kendi 


Saymanı İsmet Oo Özdemir 
polis ve jandarmayı yardima çağırarak devrimcilerin önderliğindeki hal 
kı yürüyüşten çıkartmak 
istedi. Yüzlerce 
ve jandarma (ososyal-faşistlerin yardımıyla yürüyüşün büyük çoğunluğunu oluşturan yurtseverleri ve devrimcileri mitingden ve yürüyüşten çı 
karttılar. 

Halk bu olayı o"Kahrolsun faşizm, sosyal- 
faşizm" diye haykırarak 


leri de düşmesin diye bu 
yazıyı yazıyoruz, Oynanan 
oyunun en önemli kişisi 
patronun fabrikada Özel 
olarak yetiştirip himaye 
ettiği Engin adlı bir köpek. Görevi formen, yani 
ustabaşı, Fabrikadaki bütün förmenler gibi beyaz 
gömleği ile dolaşan mngin, işçilere en fazlabas 
kı yapanlardandır. Sürek 
li ihtar ediyordu: "...Su 
içmeye izinsiz gitmek, 
iki kişi birarada konuşmak vb." yasaklanmıştır. 
Patronun oyunun bir 
Parçası olarak, bu özel 
olarak yetiştirilmiş köpek, birgün birdenbire 
ani bir değişiklik ile iş 
çiler üzerindeki uyguladığı baskı ve terörü kaldirarak ve etkileyici konuşmalarla, kendini işçi 
dostu gibi göstermeye çalişarak, kendini işçilere 
kabul ettirmeye çalıştı . 
Kendini, sosyalist, devrimci gibi göstermeye çalışıyordu. Bu durun bir 
hafta kadar sürdü. o Daha 
sonra; dört gün üstüste 
iş saatleri içinde üreti- 
mi ikişer saat durdurup , 
ede toplantı yaptı. Yerli Hitler köpeği- 
nin uşağı olan Engin adın 
daki köpek bu toplantılar 
da.şöyle konuşmalar yapıyordu: ",..Arkadaşlar, mü 
cadelemiz ortaktır. Patron fabrikayı daha yeni 
açtı. Patron bu sendikayı 
(Tek Gıda-İş) getirmemizi 
istiyor. Aksi halde tekrar fabrikayı kapatacağını veya bu sendikayı istemiyeni işten. atacağını 
söylüyor. Arkadaşlar, ben 
de DİSK'i istiyorum. Biliyorum içimizde DİSK'i 
isteyenler var. Fakat şim 
di mümkün değil. Siz şimdi beni temsilci seçinpat 
ağlataca- 


demagoji yaparak ve patronun tehditlerini öne sü 
rerek Aykent işçisini uyutmaya ve sindirmeye çalişıyordu. 

Sözde patronun bilgisi 
dışında iiretimi durdurarak yapılan bu düzmecetop 
lantılarda "Bu sendikayı 
istemiyen ve DİSK'i isteyeñ varsâ parmak kaldırsın ve-rengini . görelim, 
çoğunluk-istiyorsa ben 
birşey 'diyemem patron bilir." Bazı işçiler kapalı 
Oylama istediler reddedil 
di. Bupatron beslemeleri 
yalan, 'dalavere ve demagoji ile bunlar yetmediği 
zaman baskı ile kendilerini bu toplantılarda işçi temsilcisi o seçtirdi- 
ler, Ve hatta işçiler kar 
şısında boy. göstermekten 
korkan bazı patron köpekleri bile-faşist müdür Me 
tin'Dikelli tarafından 
Tek-Gıda-İş'in iş yeri 
temsilcileri ilan edildiler. 

Son-toplantıda patron 
ve.faşist Tek Gıda-İş bir 
likte hazırladığı toplu 
sözleşme taslağı bu sözde 
işçi temsilcileri tarafın 
dan okundu.: Bu, üç yıl- 


ersin'de sosyal-faşistlerle polis devrimcilere 


lanetledi. 

mitingde gelişen bu 
ölâylar sırasında sıksık 
revizyonizme karşı olduğunu söyleyen Kurtuluş 
ve Devrimci Gençlik dergileri taraftarları da 
revizyonistlerin yanında 
yer aldılar. Halka karşı 
sosyal-faşistlerle birleştiler. Miting faşizme 
karşı mücadelenin sosyal-faşizme karşı mücadeleyle birleştirilmesi 
gerektiğini bir kere daha gösterdi. 


lık ve çok düşük zam ve 
sosyal hak veren bir sözleşme taslağıydı. Ayrıca 
kadın işçilerin daha dadü 
şük ücret alacağı söylentisi dolaşıyordu. Bütün 
4 Talibi; 


patronun dört yıllık sözleşme yapmak (istediğini 
söylüyorlardı. Ve şöyle 
devam ediyorlardı: "..... 
Anları kabul etmiyenleri 
patron hemen işten atacak 
bir diyeceği olan var mı? 
Bu aç ve leş köpeklerinin 
sözleri karşısında (o bir 
iki kararlı işçi söz alıp 
öz olarak şöyle demişlerdir: ",... SENDİKA SEÇME 
#ZGÜRLÜĞÜMÜZU ÇİĞNEYEMEZ- 
SİNİZ!", "KADIN ERKEK AYI 
RIMI OLAMAZ İŞÇİLER BÖLÜ- 
NEMEZ", "PATRON'UN HESA- 
BINI DEĞİL İŞÇİNİN HESA- 
BINI YAP." 

Tüm dünya işçilerinin 
ve Türkiye işçi sınıfının 
bir parçası olarak, egemen güçlerin satılmış leş 
köpeklerinin bizi daha faz 
la zehirleme ve afyonlama 
mücadelemizi engelleme 
politikalarını dinlemiyerek, Marksizm-Leninizm il 
kelerine bağlı olduğunu 
sandığımız DİSK'te örgütlenmeye karar verdik. 25. 
Ekim 1976 günü DİSK üçüncü bölge temsilciliğinde 
Gıda-İş Şube başkanı ile 
konuştuk. 

Devrimci bildiğimiz fa 


* kat özünde karşı-devrimci 


olduğunu bilemediğimiz bu 
sendika ağası hainler bize her konuda destek olacaklarına, iş'ten çıkarma 
lar olması ahalinde maddi 
ve manevi yardımda bulunacaklarinı, hâtta sendikal faaliyetten dolayı iş 
ten çıkarılan işçilere 
işsizlik yardımı yapacaklarına söz verdiler. Fabrikada komiteler kuruldu 
ve biz bir grup işçi DİSK 
e bağlı Gıda-İş'e üye olduk. 

Bizim örgütlü ve karar 
lı mücadelemizi ajanları 
vasıtası ile öğrenen patron ileri işçileri fabrikadan çıkarmaya başladı 
ve işçilerin tepkisini kö 
reltebilmek için yakacak 
parası ve ayrıca 350 TL. 
dağıttı. 

İşten atılan dokuz arkadaş Gıda-İş'e gelerek 
neler yapılması gerektiğini sorduk. Sendika ağaları "çıkışımızı almaktan 
başka yapacak bir şeyin 
olmadığını" söylediler.An 
cak fabrikada üye çoğunluğunu sağlamamız için sı- 
-kı çalışmamız gerektiğini biliyorduk. Kendi mađ- 
di imkanlarımızla bildiri 
dağıtma duraklarda bekleyip işçi arkadaşların evlerine gidip onlarla konuşup ikna etmeye çalışma 
kararı aldık. Bu şekilde 
iki hafta yaptığımız aktif çalışma süresi boyunca sendikanın yeterli des 
teğini görmedik. 

1 Kasım 1976 günü faşist Tek Gıda-İş'in Aykent işyerinde yetkiji ol 
duğuna dair bir ilan Ege 
Telgraf gazetesinde yayın 
lanmıştı. Bunu gören, bizim devrimci bildiğimizGı 
da-İş'in başkan vekili Kay 
han Softa "...Bölge çalış 
ma müdürlüğüne itiraz etmiyelim çünkü gazeteler 
Gıda-İş'in İzmir'de Piyale makama fabrikası, Ekiz zeytin fabrikasından 
sonra bir kere daha yenil 
diğini yazarlarsa itibarımızı kaybederiz." di) 
rek itiraz etmemeyi düşünüyordu. Aslında Piyale 
ve Ekiz işçilerine ihanet 
ettikleri gibi Aykent işçilerine de ihanet etmeyi 
düşünüyordu. Biz işten atılan işçiler, içerdeki 
işçi arkadaşların potansiyelinin ve istekli olduklarını biliyorduk, bu 
yüzden bölge çalışma müdürlüğüne yetki alınması 
için itiraz edilmesinde ıs 
rar ettik ve sonunda sendikacılar itiraz ettiler. 

Sendikada yapılan ve 
giderek artan sayıda işçi 
arkadaşın katıldığı toplantılarda bizleri de ken 
di uzlaşmacı ideolojileri 
ne alet etmeye çalıştı - 
Jar. Toplantılarda, işçilerin yolunu aydınlatan 
hiç bir öneri getirmiyorlar, açıkca direnişinşart 
ları doğduğu halde sorumluluk almaktan kaçınarak 
"siz ne isterseniz ma 
karar verebilirsiniz, çün 
kü DİSK'in tüzüğüne göre 
Söz ve karar sahibi taban 
dir." gibi kaçamak cevaplar veriyorlardı. 


z) 


(reee n 


Balıkesir'de 
binlerce işçi, 


kö lü 
öylü ve 
evy e r. 
“Balıkesir'de Yüksek Öğrenim ve Kültür Demeöğrenci ği'nin düzenlediği "Hayat Pahalı ağını ve Faşizmi 


Protesto" miting ve yürüyüşü yapıldı. Tütün üreticisi köylülerin, inşaat işçilerinin öğrencile- 


faşizmi 
lanetledi 


“Halkın Kurtuluşu Erdemli kesim işçileriyle konuştu: 


rin, anaların katıldığı mitingde faşistler ve emperyalistler lanetlendi. Halk "işçi-köylü iktidar 
olacak - işkenceler son bulacak" diye haykırdı. 


"Devrimci bir sendikamız olmalıdır. 


Tefeci tüccarları ancak örgütlenerek alt edebiliriz” 


Mersin, Antalya arasındaki sahil 
kesimi Limon, portakal, mandalina, 
greyfurt gibi narenciye ürünlerinin 
yetiştiği bölgelerdir. Narenciye ürünleri kış mevsiminde : olgunlaşır. 
Yazın, doğudan, İç Anadolu'dan ve 
değişik köylerden gelerek Çukurova' 
da pamuk toplayan sömürücü hakim sı 
nıflar düzeninin yarattığı işsizler 
ordusu, kış mevsiminde de Erdemli 
ve çevresindeki kasabalara gelerek 
çalışır. 

HALKIN KURTULUŞU bu mevsimlik iş 
Şa 12 yaşındaki bir çocuk ve 

'çanadolu'dan gelen bir işçiyle konuştu: 


ÇOCUK İŞÇİYLE YAPILAN ROPORTAJ: 


H.K.- Nerelisiniz? Okuma yazma bili 
yor musunuz? 

- Erdemli'nin Çamlı köyündenim. 
Köyümüzde okul var ama öksüz olduğum için okutmadılar, Üç yıldır limon kesiminde çalışıyorum. 

H.K.- İşyerindeki görevin nedir? El 
çi size nasıl davranıyor? 

- Limon ağaçlarının dalları kırılmasın diye biz çocukları çıkartıyorlar. Limon ağaçları çok diken- 
li olur, Her ağaca çıkışınızda en 
az on diken batıyor. Elçi bize, çok 
kötü davranıyor. Elindeki sopasıyla 
benim gibi çocukları "az çalıştınız" diye dövüyor. Tezgahın işlerini elçi yapar, tüccar yanımıza hiç 
gelmez. Ben 64 gündür çalışıyorum, 
elçi deftere 55 gün yazmış. Paraları tüccardan alıyor, bizim paraları 
mızı kendisi yiyor. 

H.K.- Tüccar:size yemek veriyor mu? 
Nerede yatıp kalkıyorsunuz ? 
Günlük ücretiniz ne kadar? 

— Günde 14 saat çalışıyoruz,ben 
40 lira alıyorum. Yiyecek olarak sa 
bahleyin zeytin, yarım ekmek, öğleyin genellikle Mımurı (mercimek çor 
bası) akşam makarna veya bulgur veriyorlar. Zenginlerin evlerinin bod 
rumlarında yatıyoruz. Benim yatağım 
yok, betonun üzerinde, bir hasırda 
yatıyorum. Bu yerleri tüccar kiralıyor, sobası bile yok, kadın erkek 
aynı verde yatıyoruz. 


İÇ ANADOLU'DAN GELEN BİR İŞÇİYLE 
YAPILAN ROPORTAJ: 


H.K.- Kaç yaşındasınız? Okur yazarlığın var mı? Nerelisin? 
= 35 yaşındayım, ilk okulu bitirdim. Konya'nın Hadım. kazasındanım. 
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H.K.- Her kış gelir misin? Yazın ne 
iş yapıyorsun? 

="7 senedir geliyorum. Kışları 
burada yazın da memlekette çalışıyoruz. Toprak çorak ve verimsiz.Buğ 
day ekiyoruz ama ancak kendimize ye 
tiyor. 

HıK.- Sigortalı mısınız? 

-= Limon işçilerinin hiç birinin 
sigortası yok. Hiç bir garantimiz 
yok. Soğuk havada, açıkta. çalıştığımız için devamlı hastalanıyoruz:. 
İşyerinde yaralansak bile ağa bize 
bakmıyor, ancak kendi paramızla tedavi olabiliyoruz. Sendikamız da 
yok. 

H.K.- Çalışma şartlarınız nasıl? 

- Sabah 5.30'da elçiler yattığımız yere gelerek zorla kaldırırlar. Üstü açık arabalarla limon kesilen bahçeye gelir, sabahın soğuğunda işbaşı yaparız., Akşam hava 
kararana kadar limon keseriz. Paydostan sonra akşama kadar kesilen 
limonları sandıklarını o arabalarla 
depolara çekeriz. Ancak gece 9.00" 
da işimiz biter. Yattığımz yerler 
çok soğuk ve rutubetli, betonun üzeri. Ücretlerimiz çok düşük, 50 lira. Tüccarlar toplanır, karar verir 
ler ve işçileri istedikleri ücretle 
çalıştırırlar, 

H.K.- Çalışma şartlarınızın düzeltilmesi için ne yaptınız? 

- Bir kere grev yaptık. — Bunun 
üzerine tüccar çarşıdaki işsizleri 
getirdi. Bizi kovdu ve yerimize onları çalıştırdı. Biz yeterince. direnemedik, Çünkü tüccarın karşısında ne sigortamız ne sendikamız var, 
Yani tüccara karşı direnecek hiç 
bir silahımız yok. 

H.K.- Nasıl direnmeli? 

= Bu bölgede, yani Mersin'le Si 
lifke arasında birçok tezgah var, 
Her tezgahta 50-60 işçi var. Bütün 
tezgahlardaki işçiler aynı andagrev 
yapmalı ve tüccarların ambalaj edil 
miş sandıklar bulunan depolarını iş 


gal etmeli. Ambalaj edilmiş limon- ` 


lara 10 günden «fazla durduğu zaman çürür. Bu da tüccara büyük bir 
zarardır. Bir de devrimci bir sendi 
kamız olmalıdır. Tefeci tüccarları, 
ancak örgütlenerek altedebiliriz, 
OSASIN AOON KÖYLÜLERİN 
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